FRIESLAND

Het conflict werd tenslotte in zoverre bijgelegd dat een soort Intelli-
gence-staf voor Meijer werd gevormd, ‘Trio’ geheten, waarin drie perso-
nen zitting kregen: Wybenga, Wiersma en een reserve-kapitein der
artillerie, Ph. W. Pander; deze laatste had in augustus in Friesland een
groot aantal officieren en manschappen opgezocht die in de meidagen
van ’40 onder hem hadden gediend en had velen hunner bereid gevon-
den, onder zijn leiding opnieuw te gaan strijden. Een van Panders
officieren, de ondergedoken Amsterdammer drs. Charles Montagne,
werd de man die op de onderduikadressen van ‘Trio’ de Intelligence-
gegevens sorteerde en opborg.

Met die gegevens nu zocht Meijer omstreeks 1 oktober de SAS-agent
Debeéfve op die toen pas was gedropt, en deze ried hem aan, onmiddellijk
een deskundige militair en een illegale werker die Friesland door en door
kende, door de linies naar de Geallieerden te laten gaan en hun de
gegevens mee te geven. Die missie werd aan Wybenga en Montagne
toevertrouwd. Zij vertrokken op 7 oktober en begaven zich eerst naar
Amsterdam om er contact op te nemen met, schreef Wybenga later, ‘de
landelijke leiding van de OD.”" De persoon met wie Montagne en hij
spraken?, bleek zeer verbolgen te zijn: Meijer, zei hij, was eigengereid
opgetreden, had zonder toestemming van het OD-hoofdkwartier afspra-
ken gemaakt met de Friese Knokploegen, besloten was, hem, die ‘maar
een kapitein’ was?®, te vervangen door een generaal. ‘Het werd’, aldus
Wybenga, ‘een laaiende ruzie’, waarbij Wybenga zijn gesprekspartner
tenslotte toebeet: ‘Als jullie die generaal naar Friesland sturen, geef hem
dan een leger mee, want anders ligt hij ten zuiden van Wolvega al met
gebroken benen in de onderwal van een sloot!* Hulp om naar het Zuiden
te crossen, kregen Wybenga en Montagne in Amsterdam niet, maar zij
konden in de Betuwe met hulp van KP’ers uit Tiel de Waal oversteken.
Het Bl in Eindhoven nam de spionage-gegevens in ontvangst en enkele
dagen later, d.w.z. ca. 20 oktober, vertelden Wybenga en Montagne aan
prins Bernhard in diens hoofdkwartier bij Brussel van de samenwerking
welke in Friesland tussen de Knokploegen en de OD tot stand was

' Geale de Vries (ps. van P. Wybenga): Verzetswijk. lets over de vrijheidsstrijd van de
naamgevers van de Krijn van der Helmschool en de Prins Bernhardschool te Leeuwarden (1968),
p. 11. 2 Wybenga, die na de bevrijding Six enkele keren ontmoette, schreef ons in
mei '81 dat hij niet door deze te woord is gestaan. * Wij tekenen hierbij aan dat de
commandanten van enkele OD-gewesten geen hogere rang hadden dan die van
kapitein; de woorden ‘maar een kapitein’ laten zich daarmee niet rijmen. * Geale
de Vries: Verzetswijk, p. 11.
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