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bewegen, kapitein Lanckers brigade-Twente van de RVV in de steek te
laten. Wat Brinkgreve nadien aan wapens en sabotagemiddelen liet
droppen, ging louter naar de Knokploegen toe. Lancker was hierover, zo
schreef hij begin oktober aan Brinkgreve, 'buitengewoon verontwaar-
digd." Buiten Lancker om werden vervolgens de Knokploegen en de
OD, daarin gesteund door Brinkgreve, het er over eens dat de gewestelijk
commandant van de OD, de kolonel der infanterie b.d. van het Konink-
lijk Nederlands-Indisch Leger, G. D. E. J. Hotz, BS-commandant in
Overijssel diende te worden. Lancker werd uitgenodigd aan een bespre-
king deel te nemen waarop het formele besluit daartoe moest vallen.
Persoonlijk had hij, hoe gegriefd ook, naar die bespreking toe willen
gaan maar zijn naaste medewerkers wisten hem er toe te bewegen om,
aldus een hunner, 'de vernederende uitnodiging' niet te aanvaarden";
veiligheidsoverwegingen (Lancker werd zwaar gezocht) speelden daarbij
ook een rol. Hij beperkte zich er toe, Brinkgreve te doen weten dat hij
zich bij voorbaat bij elk te nemen besluit neerlegde. De kolonel, wiens
aanwijzing tot BS-commandant door Koot en het Delta-Centrum werd
bevestigd, benoemde Lancker vervolgens tot BS-commandant in het
district Salland.

Daarna ontstonden weer nieuwe moeilijkheden doordat Lancker van
mening was dat Deventer en de IJsselstreek tot Salland behoorden,
hetgeen door de anderen betwist werd. Gevolg van dit alles was dat de
RVV-groepen zich slechts hoogst onwillig in het BS-verband lieten
invoegen, 'de gewestelijke commandant kon', aldus van OJen, pas na
Lanckers sneuvelen (IJ februari '45) 'de zaken in het goede spoor bren-
gen."

*

In de Achterhoek (Gewest 5) waren, schijnt het, de tegenstellingen tussen
de OD, de RVV en de LKP minder scherp dan elders - men werd het er
althans spoedig over eens dat ook hier de gewestelijk commandant van
de OD, de reserve-luitenant-kolonel der cavalerie W. A. van den Wall
Bake, gewestelijk commandant van de BS zou worden. Gelijk eerder
weergegeven, was van Bijnen die met deze commandant eind november

I Brief, 5 okt. r944, van A. F. Lancker aan H. Brinkgreve (RVV, r g). 2 A. Kamphuis:
'Hoe wij met 'Evert' in aanraking kwamen en in hem onze aanvoerder zagen' (z.j.),
p.2(DocI-roro,a-2). 3 VanOjen:DeBS,p.209.

700


