‘PRACHTIGE NACHTEN’

gevaar geacht dat de droppingploeg meende te lopen.! Al haar activiteit
vond plaats in de z.g. spertijd. De leden moesten tijdig gewaarschuwd
worden en begaven zich dan v64r acht uur ’s avonds naar een afgesproken
boerderij die dicht bij het droppingveld lag of naar een ander afgesproken
punt waar men in staat zou zijn, de inhoud van de containers en van de
pakketten te sorteren. Soms bleven de droppingploegen tussen verschil-
lende droppings bijeen (de brigade-Twente van de RVV had, aldus ds.
van Nie? ‘een prachtig hol’, laag, ‘maar het ligt heerlijk op het stro, keurig
afgedekt door de zijde van een parachute. Trouwens . . . de wanden en
de zoldering zijn bekleed met parachutes . .. Keurige electrische lampjes,
gevoed door een accu, glimmen aan de zoldering’), meestal werden zij
voor elke dropping apart opgeroepen. Was de aangekondigde dropping
bevestigd, dan ging men op pad. Gelijk gezegd: vaak vergeefs. En toch,
‘het waren’, schreef A. J. H. F. van Rijen enkele jaren na de bevrijding
in Het Grote Gebod,

‘prachtige nachten . .. en menigeen ... denkt er met liefde aan terug. Ja, het kan
hem overkomen, als hij ’s avonds het geronk hoort van een vliegtuigmotor, dat
hem het verlangen bekruipt weg te zijn uit zijn veilige kamer en nog eens te
staan in de donkere nacht onder de ontzagwekkende grootheid van de hemel en
te luisteren naar de geluiden en de spanning te voelen van het wachten op de
komst van die grote zwarte vogel, op het gekletter van de containers en het
fladderend geluid der parachutes. En ook als vele dromen uit die nachten niet
zijn bewaarheid, dan nog zal hij zeggen: ‘Ik had ze voor niets willen missen.””*

Werden de droppings ’s nachts ontvangen, het transport van de wapens,
de munitie en de sabotagemiddelen moest overdag geschieden en was

' Wij schrijven: meende te lopen, omdat (maar dat wist men in die tijd natuurlijk niet)
de Duitsers, ‘merkwaardig genoeg’ (aldus een naoorlogs gedenkboek) ’nooit een
overval op een droppingterrein gepleegd hebben . .. Dat is alleen maar te verklaren
uit het feit dat zij bang waren voor de gevolgen. Zij kenden het terrein niet en liepen
alle kans, in de sloten terecht te komen en plotseling vanuit het duister beschoten te
worden. Zij voelden zich klaarblijkelijk gedurende de nacht teveel in het nadeel” (Vijf
Jaar ondergrondse strijd (z].), p. 114-1s). > J. A. van Nie: ‘Bericht voor Grote Jan’, p.
252. * De Knokploeg-Noord-Drente had zulk een hol, de ‘Prins Bernhard Kazerne’,
in de bossen tussen Diever en Appelscha.  * Rogier van Aerde (ps. van A. J. H. F. van
Rijen) in Het Grote Gebod, dl. 11, p. 430.
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