‘TEVEEL BUREAUCRATIE’

geest was niet strijdvaardig genoeg. In het bevrijde Zuiden hadden de
prins en de officieren van zijn hoofdkwartier het meeste contact met de
commandanten van de Stoottroepen die allen uit de Knokploegen af-
komstig waren — de prins voelde zich het meest verbonden met de KP’ers
die benoorden de grote rivieren actief waren. Met de OD had hij niet
veel op — een verhaal als waarmee Wybenga in oktober bij hem kwam:
dat Meijer, de actieve gewestelijke commandant van de BS in Friesland,
door het OD-hoofdkwartier zou zijn afgewezen omdat hij ‘maar een
kapitein’ was, kan bij hem slechts de bestaande weerstanden tegen de
OD hebben versterkt. Daar kwam bij dat hij met de benoeming van
kolonel Koot tot commandant van de BS voor een voldongen feit was
geplaatst — wij herinneren er aan dat hij enkele malen op belangrijke
punten in Koots beleid ingreep, met name in november toen hij eerst
zonder overleg met Koot bepaalde dat Thijssen en van Bijnen persoonlijk
zitting moesten nemen in het Delta-Centrum en dat dit college voortaan
de beslissingen moest nemen, en vervolgens Koot de bevoegdheid
ontzegde, Thijssen van zijn commando te ontheffen. Er zijn onder de
illegale werkers die naar het Zuiden crossten, stellig verscheidenen ge-
weest uit wier verhalen de prins en zijn adviseurs de indruk kregen dat
de BS-leiding een papieren warwinkel was waar traag werd gereageerd.
Trouwens, begin oktober had de aan Thijssen toegevoegde geheime
agent Ausems geseind dat in Amsterdam ‘komplete burelen (waren)
ingericht met fraaie titels, huistelefoon, secretaresses, enz. ... Men geeft
bevelen en contra-bevelen, maar niemand is actief strijdend.’

Midden november stelde kapitein K. de Graaf, de vertegenwoordiger
van het BBO in het hoofdkwartier van de prins, aan de prins voor, kolonel
Koot te vervangen. Deze werd in een als ‘zeer geheim’ aangeduide brief
d.d. 14 november' door de Graaf ‘een figuur’ genoemd, ‘welke, blijkens
zijn waarschijnlijk passief-getinte houding gedurende de bezetting . . .,
slechts matig geschikt of geheel ongeschikt’ was voor ‘de leiding van
militaire operaties op een groter schaal, . .. terwijl zijn militaire background
als basis voor deze operaties, naar mijn bescheiden mening, slechts als
een zeer middelmatige moet worden beschouwd’ — de Graaf gaf de prins
in overweging, in plaats van Koot een van ‘de op moderne wijze ge-
schoolde en getrainde jongere officieren met ervaring in militaire en
sabotage-activiteit in bezet gebied’ tot Commandant van de BS te be-
noemen. Later in november plaatste Borghouts, de vroegere gewestelijke
sabotage-commandant van de LKP in het zuiden, die inmiddels com-
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