
BORGHOUTS VERTREKT

niets af), dat Borghouts naar bezet gebied zou komen om een nieuwe
impuls te geven aan het gehele BS-werk. Het voor en tegen werd geruime
tijd overwogen - Hoogeweegen en Caljé die in het hoofdkwartier van
de prins de RVV resp. de OD vertegenwoordigden, werden buiten het
overleg gehouden. Er vond tenslotte in januari een bespreking plaats in
Brussel waaraan officieren van het Special Farces Headquarters deelnamen.
Die officieren waren tegenstander van Borghouts' vertrek: deze wist veel
van de algemene en militaire verhoudingen in het bevrijde Zuiden af en
weigerde als katholiek de toezegging te doen dat hij in geval van arrestatie
zelfmoord zou plegen. Tenslotte hakte de prins de knoop door, mede
gehoord een positief advies van van der Gaag die in die tijd het bevrijde
Zuiden passeerde: Borghouts zou gaan - dat betekende óók dat de
voorwaarden die deze had gesteld, door de prins waren ingewilligd. Zij
waren dat de BS duidelijk in een Strijdend- en een niet-Strijdend
Gedeelte zouden worden gesplitst, dat Borghouts het gehele Strijdende
Gedeelte onder zich zou krijgen, dat hij Koots algemene plaatsvervanger
zou worden, dat hij voor de sabotage geheel alleen aanwijzingen zou
kunnen geven, en dat hij over al deze zaken rechtstreeks, d.w.z. buiten
Koot om, telegrafisch contact zou mogen onderhouden met prins Bern-
hard. Die voorwaarden werden tenslotte in schriftelijke stukken neerge-
legd: bevelen van de prins, welke Borghouts meenam - bevelen die de
prins de overtuiging schonken dat de BS benoorden de grote rivieren nu
eindelijk met kracht zouden gaan optreden.'

Op 15 januari vertrok Borghouts naar Engeland van waaruit hij bij
Rotterdam zou worden gedropt; hij moest dus eerst oefenen in het
parachutespringen. Dat kostte tijd. Meer tijd nog ging verloren doordat

1 De prins gebruikte in die tijd krasse taal wanneer hem een stuk van de SS onder
ogen kwam dat hem niet beviel. Zo kreeg hij medio februari een concept-instructie
te zien welke de gewestelijke SS-commandant in Utrecht eind januari had toegezon-
den aan zijn collega's op de Veluwe en in Noord-Hollands Zuiderkwartier, Zuid-
Holland Noord en Zuid-Holland Zuid - de aan Utrecht grenzende gewesten dus
(behalve het Gooi). In dit concept had de Utrechtse SS-commandant (de KP'er de
Man) nauw contact voorgesteld, 'hetgeen', aldus het concept voor een telegram dat
de prins aan kolonel Koot wilde zenden 'totaal in strijd met onze en uw orders. De
rest' (de Man had een voorstel gedaan ten aanzien van de in te voeren rangen en de
daarbij behorende onderscheidingstekens) 'is meer dan krankzinnig amateurisme en
operette. Sen uiterst ontstemd en verzoeke vervanging door reële man .. , Ik wens nooit
meer van dergelijke kinderlijke nonsens te horen op straffe van onmiddellijk ontslag.
Dit bewijst overigens dat de papieren oorlog iedere normale veiligheidsgrens volko-
men veronachtzaamt en werkt bovendien uitermate demoraliserend en deprimerend
op verstandige mensen die dit lezen of met levensgevaar moeten overbrengen.' Op
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