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zichzelf staande eenheden in één verband samenbrengen.' 'Inderdaad',
zo noteerde van Lidth die avond in zijn dagboek,

'het is aantrekkelijk voor het prestige van het Kon. Huis indien de prins zich aan
het hoofd zou stellen van de verzetsgroepen. Bovendien zou dit het voordeel
hebben dat [de] OD, die van deze verzetsgroepen deel zou uitmaken, dan ook
niet meer eigenmachtig zou optreden. En tenslotte zou een 'actie tot bevrijding,
uitgaande van eigen organisaties', evenals in Frankrijk, een uitstekende indruk
rnaken.'

Aan deze motieven voegde de koningin in haar levensberinneringen,
Eenzaam maar niet alleen, nog een ander motief toe: 'Onze jongens zouden
nu niet meer door de Duitsers als francs-tireurs mogen worden neerge-
schoten. Nu was de vijand verplicht ze als krijgsgevangenen te behande-
len indien zij in zijn handen vielen."

Wij beginnen met dat laatste: de positie van de BS onder bet oorlogs-
recht.

Wat de koningin als een Duitse verplichting zag, had slechts geldigheid
in die gevallen waarin leden van de BS openlijk hun wapens droegen en
in duidelijke formaties en met eigen onderscheidingstekens (op zijn
minst armbanden) optraden: dat alles was hun slechts mogelijk bij actie
ter directe ondersteuning van de Geallieerde bevrijders. In het westen
des lands (wij komen er in het laatste hoofdstuk van dit deel op terug)
hebben de Duitsers zich ten tijde van de bevrijding in enkele gevallen
van die verplichting niets aangetrokken. Voordien was er uit het oogpunt
van het oorlogsrecht geen verschil tussen BS'ers en andere illegale wer-
kers die tegen de bezetter ageerden. Dat werd door generaal Christiansen
al op 4 september '44 duidelijk gemaakt in een mededeling welke hij in
de Deutsche Zeitunç in den Niederlanden liet opnemen, en eind december
verscheen in hetzelfde blad een mededeling van het Oberkommando der
Wehrmacht waarin er op werd gewezen dat aan de BS in bezet gebied
geen optreden volgens de regels van het oorlogsrecht mogelijk was en
dat de Geallieerden van hun kant in het door hen bezette deel van
Duitsland gewapend verzet óók streng hadden verboden en onder zware
straffen gesteld. Gevangen genomen BS'ers zijn dan ook door de bezet-
tende macht in de hongerwinter op precies dezelfde wijze behandeld als
andere illegale werkers.
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