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woordigd, de tegenwerking van de kant van de Knokploegen en de
RVV-groepen nimmer ten volle te boven gekomen.

Eerder wezen wij er op dat vooral het feit dat in zoveel gewesten tot de
OD behorende officieren tot gewestelijk BS-commandant werden be-
noemd, grote weerstanden heeft gewekt in kringen van de LKP en RVV.
Waren die benoemingen juist? Dat hangt er van af, schreven wij, wat
men als taak voor de BS zag. Welnu, de eigenlijke taak was het verlenen
van steun aan de Geallieerde opmars: een bij uitstek militaire taak. Voor
het geven van leiding bij de uitvoering daarvan was scholing wenselijk;
66k een mengsel van voortvarendheid en bedachtzaamheid: voortva-
rendheid om, met aanvaarding van risico’s, de vijand afbreuk te doen
— bedachtzaamheid om de zwakgewapende BS’ers niet te stimuleren tot
acties waarbij de aan de vijand te berokkenen schade in een wanverhou-
ding zou staan tot de verliezen die men zelf zou lijden. Douw van der
Krap, die aanwezig was geweest bij de grote opstand in Warschau, van
nabij de strijd van de Airbornes in en bij Oosterbeek had aanschouwd en
vervolgens was gaan deelnemen aan het illegale werk op de Veluwe (bij
‘Pegasus I’ ontsnapte hij naar het bevrijde Zuiden), schreef later: ‘Datgene
wat de OD aan daadkracht te kort kwam, trof ik aan bij de LKP’ (hij
bedoelde vermoedelijk de RVV, althans mede de RVV?)

‘in misschien te grote mate. Het waren voor het grootste gedeelte jonge, roeke-
loze kerels die, gewapend met een stengun, tot alles in staat waren. Het enige
bezwaar van deze jongens was, dat zij nimmer de uitwerking van mitrailleurvuur
of artillerievuur aan den lijve hadden meegemaakt. Voor hen was de stengun een
wapen, waarmee zij alles dachten te doen’ —

een geschoold officier wist beter. Dat men voor de functie van gewestelijk
BS-commandant in de eerste plaats naar officieren heeft gezocht, lijkt ons
in beginsel juist: scholing en bedachtzaamheid waren dan in elk geval
gewaarborgd. Maar de voortvarendheid? Daaraan heeft (wij herinneren
aan de beoordelingen in Het Grote Gebod en in het Withoek van de GAC)

! ‘Piet van de Veluwe’, tw. Dijkman, de commandant van de brigade-Veluwe van
de RVV, duidde hij nl. aan als commandant van de LKP. 2 Aangehaald in van Ojen:
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