
HET COLLEGE VAN VERTROUWENSMANNEN

bij de Vertrouwensmannen gewekt, toen in de middag door de BBC
werd omgeroepen dat in Nederland grote Geallieerde luchtlandingen
hadden plaatsgevonden. 'In Den Haag en Amsterdam zal', zo lieten de
Vertrouwensmannen des avonds naar Londen seinen, 'onmiddellijk na
bevrijding dier steden iemand namens Vm zich melden bij Geallieerde
commandant.'

In de dagen die volgden, werd het college aangevuld met Neher (NC),
van der Gaag (RVV) en Oranje (van Sonsbeeck daarentegen, in Maastricht
bevrijd, bleef ontbreken). De Vertrouwensmannen zaten niet stil. Hier
willen wij slechts vermelden dat in de tweede helft van september het
rondschrijven klaar kwam waarmee hun inmiddels gedrukte bevrijdings-
proclamatie te zijner tijd zou worden rondgezonden en dat Bosch van
Rosenthal, die in de eerste vergadering waar Neher, van der Gaag en
Oranje aan deelnamen, als voorzitter van het college was gekozen, de
radiotoespraak opstelde die hij zich voorstelde ten tijde van de bevrijding
van het gehele land te houden. Helaas: eind september beseften ook de
Vertrouwensmannen dat Montgomery's poging om met één sprong over
de grote rivieren te komen, was mislukt. Kon men nadien aanvankelijk
nog hopen dat vóór het invallen van de winter een nieuwe sprong zou
worden gewaagd, aan de moeizame gevechten die de Geallieerden in
oktober en november moesten leveren om de Wester-Schelde vrij te
maken en de Wehrmacht in Limburg en Noord-Brabant terug te dringen
achter de Maas en het Hollands Diep, kon slechts de conclusie worden
verbonden dat de bevrijding nog maanden op zich zou laten wachten.

Er ontstond daarmee een situatie die noch door de koningin en de
ministers Gerbrandy, van Heuven Goedhart en van Lidth, noch door de
Vertrouwensmannen was voorzien. De geheime agent de Brauw was met
de stukken die de samenstelling en de taak van het college regelden, uit
Londen vertrokken in een periode waarin het Duitse front in Normandië
was ineengestort en de Vertrouwensmannen waren er in de eerste weken
van hun werkzaamheid van uitgegaan dat heel Nederland zeer spoedig
zou worden bevrijd - zij konden toen hun 'hoofdtaak': 'handhaven van
orde en rust', slechts op een beperkt aantal punten in voorbereiding
nemen. Van die 'hoofdtaak' uitgaande, meende het college evenwel van
de aanvang af gerechtigd, ja verplicht te zijn tot ingrijpen op tal van
terreinen: 'handhaven van orde en rust' betekende niet alleen dat de
leiding van de politie en dat gezagsdragers die 'fout' waren of die, naar
het oordeel van velen, door een te grote dienstbaarheid aan de bezetter
het vertrouwen van de bevolking hadden verloren, door anderen werden
vervangen, maar ook dat regelingen werden getroffen bijvoorbeeld op
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