
DE MISSIE VAN VAN DER GAAG

'in mijn leven heel wat examens meegemaakt maar dit was wel het zwaarste dat
ik ooit heb moeten ondergaan. Een van de moeilijkheden was dat zij mijn oordeel
vroeg over dingen waar ik geen snars verstand van had, kwesties van bestuurs-
voorziening en zo. Ik had de benoeming van al die commissarissen van de
koningin aan mijn collega's overgelaten en nu moest ik daar opeens mijn eigen
oordeelover geven. Ik kende de namen van die commissarissen nauwelijks. Ik
zei haar dat ze het best op het kompas van mannen als Drees en Bosch van
Rosenthal kon varen, maar toen ik Bosch van Rosenthal de eerste keer noemde,
zei zij prompt: 'Dat is een zeer ambitieus man.' Ze had blijkbaar veelap hem
tegen. Ik gaf haar daarom een beeld van wat hij in de illegaliteit had gepresteerd.
Of ik daar iets mee heb bereikt, weet ik niet. In elk geval heb ik na terugkeer
Bosch van Rosenthal niet durven meedelen wat de koningin over hem had
gezegd. Hij had een zo grote verering voor haar dat dat misschien wel zijn dood
zou hebben betekend."

Na het gesprek met de koningin bleef van der Gaag nog een dag of
tien in Londen. Hij wist er het definitieve accoord van Gerbrandy te
verwerven op een aantal voorstellen van de Vertrouwensmannen (zij
komen nog ter sprake) en Gerbrandy zei hem dat hij, aldus van der Gaag,
'keurig' vond wat de Vertrouwensmannen hadden gedaan ('wij moesten
maar doorgaan op dezelfde voet. Het zou prachtig zijn wanneer het
Militair Gezag van al die inlichtingen en dat werk gebruik zou kunnen
maken')" - van belang was daarnaast vooral dat tot van der Gaag door-
drong dat begin november een pakket met nummers van het Staatsblad
naar bezet gebied was gezonden dat daar niet was gearriveerd. Al die
nummers werden opnieuw bijeengebracht en er werden nu ook exem-
plaren van het Publicatieblad van het Militair Gezag aan toegevoegd. Het
werd een heel pakket.

In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 februari begon van der Gaag
aan zijn terugtocht via de Biesbos, naar hij zich later herinnerde: 'in een
roeiboot vol Staatsbladen, pindakaas, wapens, wollen ondergoed, radio-
materiaal, uniformen' (daaronder die welke hij als 'kapitein Smulders'
had gedragen), 'knijpkatten' (handdynamo's) 'en sigaretten." Die terug-
tocht verliep moeilijk: er kwam zoveel water de rivier af dat het bootje
zondagmorgen de Kop van het Land nog niet was gepasseerd. Het werd
daar door de Duitsers beschoten en de inzittenden moesten een schuil-
plaats zoeken op de vaste wal. Daar bleven zij de gehele zondag zitten.
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