KRULS ARRIVEERT IN DEN HAAG

drukken van de Nederlandse Staatscourant met alle besluiten en bekend-
makingen over te gaan.

In de vroege avond van die dinsdag arriveerde Kruls met enkele
officieren van zijn staf in Den Haag. Hij reed er uit nostalgie eerst naar
het aan het Plein gelegen gebouw van het departement van defensie waar
hij als adjudant van de minister vijf jaar tevoren werkzaam was geweest.
Er bevond zich in het gebouw slechts een bode. Inmiddels trokken de
auto’s waarmee Kruls en zijn officieren waren gekomen, sterk de aan-
dacht: van alle kanten stroomden mensen toe, velen met de bloemen in
de hand die zij voor de bevrijders gereed hielden. “Toen wij’, aldus Kruls
in zijn in 75 verschenen memoires,

‘even later op de stoep kwamen, barstte er een luid gejuich los en bleek het vrijwel
onmogelijk om de auto’s te bereiken die midden op het Plein stonden. Mijn
gezelschap raadde mij aan, de menigte toe te spreken, hetgeen ik na enige
aarzeling deed. Er kwam stilte en ik wenste de menigte en daarmee de gehele
Haagse burgerij geluk met de bevrijding. Daarna probeerde ik met een paar
zinnen uit te leggen wat mijn functie was en wat het Nederlandse MG zou gaan
doen en waarom. Of er van mijn boodschap veel is overgekomen, weet.ik niet
... Wel herinner ik mij de enorme ovaties die mij elke keer onderbraken, wanneer
ik het over het MG had’* —

hier plaatsen wij een vraagteken. Was het niet eerder zo dat het gejuich
losbarstte wanneer Kruls iets zei als: niet de Duitsers zullen hier meer
het gezag uitoefenen, maar dat zullen wij zelf, Nederlanders, doen? Wij
kunnen ons moeilijk voorstellen dat het begrip ‘militair gezag’ groot
enthousiasme wekte. Stellig werd dat wél gewekt door het feit dat men
Nederlandse officieren zag die de Britse uniform droegen. ‘Op de schou-
ders van opgewonden mensen’ werd Kruls naar zijn auto gedragen — die
bleek te zijn volgegooid ‘met de mooiste verse tulpen.’

Van het Plein reed hij naar een nabijgelegen hotel en daar vandaan
spoedig naar Plein 1813 waar zich nu op no. 2, het vroegere Japanse
gezantschap, de zetel van de Vertrouwensmannen bevond. Hij inspec-
teerde voor het gebouw een erewacht van de marechaussee en liep toen
naar binnen —

‘Bosch ridder van Rosenthal, de voorzitter van het College van Ver-
trouwensmannen, kwam mij’, schrijft hij,

‘in de vestibule tegemoet, begroette mij hartelijk en nodigde mij uit hem te

' H.]J. Kruls: Generaal in Nederland. Memoires (1975), p. 134. 2 Awv.

1069



