
HET COLLEGE VAN VERTROUWENSMANNEN

volgen naar de Vertrouwensmannen, voor wie het een vreugde zou zijn mij te
ontmoeten. Dit was het ogenblik waarop ik voelde dat eerst een knoop moest
worden doorgehakt. Ik bedankte de voorzitter voor zijn vriendelijke welkomst-
woorden, maar verzocht om eerst een gesprek onder vier ogen alvorens de andere
heren te zullen ontmoeten. Toen ik ter overwinning van zijn aarzeling toelichtte
dat ik elk mogelijk verschil van mening over onze onderlinge verhouding
allereerst uit de weg wenste te ruimen, drong hij er op aan eerst later over de
zaken te spreken. Ik meende echter voet bij stuk te moeten houden en wij gingen
naar boven waar wij een ogenblik konden praten.

Wat ik gevreesd had, bleek bewaarheid te worden. Onze meningen verschil-
den. De Vertrouwensmannen waren volgens hun voorzitter van oordeel dat zij
de Nederlandse regering in Londen vertegenwoordigden en dat ook zouden
blijven doen tot de regering zelf ter plaatse aanwezig zou zijn. Dat zou dus
betekenen dat ik aan hun college verantwoordelijk zou worden. Deze figuur was
voor mij niet acceptabel, de regering had mij geen enkele instructie van deze
strekking gegeven en ook de heer Bosch maakte niet de indruk dat hij een
dergelijke instructie zou kunnen tonen. Ik gaf hem mijn interpretatie, nl. dat de
Vertrouwensma~nen het regeringsgezag hadden gedragen gedurende de tijd dat
het bezette West-Nederland geïsoleerd was, maar dat deze toestand met de
capitulatie der Duitsers was geëindigd. De Nederlandse regering zou nu zelfweer
haar gezag uitoefenen, daarbij gebruik makende van het MG. Mijn voorstel was
dus dat ik na de begroeting de Vertrouwensmannen namens de regering zou
willen bedanken voor hun gewichtige en nuttige arbeid en hun zou willen
verzoeken bijeen te blijven om mij van advies te kunnen dienen.

Het was voor ons beiden een moeilijk en spannend ogenblik en ik heb de
herinnering bewaard dat wij daarvan allebei in gelijke mate overtuigd waren. Ik
was misschien wat hard van stapel gelopen, maar het leek mij toch een onaan-
vaardbare zaak om eerst aan een ontvangst deel te nemen en dan later een zo
principieel probleem te gaan bespreken. De heer Bosch dwong mijn respect af
door de wijze waarop hij zijn denken aan mij wist aan te passen. Hij begaf zich
niet in lange discussies maar kwam spoedig tot een besluit, voor mij een bewijs
dat niet zonder goede reden de keuze van voorzitter der Vertrouwensmannen
op hem was gevallen. Ik geloof niet dat ons overleg langer dan tien minuten
heeft geduurd: wij waren het eens geworden en zouden spreken als door mij
voorgesteld. Ik begreep dat dit voor de Vertrouwensmannen een verrassing zou
zijn en vooral daarom waardeerde ik de beslissing van hun voorzitter om de
knoop door te hakken en niet eerst met zijn allen te gaan discussiëren."

Klopt dit relaas? Heeft Bosch van Rosenthal inderdaad gezegd dat de
Vertrouwensmannen de regering vertegenwoordigden zolang deze zelf
niet ter plaatse was? Kruls heeft er, toen hij in '50 door de Enquêrecorn-
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