EERSTE WAARSCHUWINGEN VAN DE VERTROUWENSMANNEN

van onze voedselpositie op grond van Spoorwegstaking; zij nemen voorraden,
bestemd voor bevolking, bij grossiers in beslag voor zichzelf. Voor voedselvoor-
ziening per vliegtuig komen in aanmerking melkpoeder, vitamine ¢, eierstruif en
vet, liefst in botervorm.”

Een tweede waarschuwing volgde nog geen twee weken later, 6
oktober, toen de toestand nog ernstiger was geworden doordat het
Reichskommissariat als represaille voor de Spoorwegstaking het vervoer
van voedsel naar het westen des lands (vervoer hetzij met binnenschepen,
hetzij met vrachtauto’s) had verboden. ‘Dank zij uiterste inspanning’,
aldus de Vertrouwensmannen, ‘voedselvoorziening op verlaagd peil nog
ongeveer veertien dagen mogelijk. Bij vervoersmoeilijkheden en indus-
triéle bezwaren’ (een groot deel van de industrie ontving geen energie
meer) ‘vergroot door aanzienlijke verwoestingen’ (verwoestingen o.m.
van de havens van Rotterdam en Amsterdam) ‘komt nog sabotage door
Duitsers; zodoende zal na bevrijding eerstnodige voedsel ontbreken,
tenzij van buiten aangevoerd. Verder ontbreken binnenslands zowel
auto’s als schepen geheel ten gevolge van afvoer transportmiddelen.’

Die tweede waarschuwing was in verschillende opzichten overtrok-
ken: er was geen sprake van dat er in het bezette deel des lands in het
geheel geen auto’s of binnenschepen meer waren en twee weken na 6
oktober zou het apparaat van de voedselvoorziening nog steeds in wer-
king zijn en zouden aan de burgerij nog steeds rantsoenen, zij het
drastisch verlaagde, ter beschikking worden gesteld. Hebben de Vertrou-
wensmannen opzettelijk de zaak te somber voorgesteld? Dat nemen wij
geen moment aan. Men moet, dunkt ons, de onjuiste inlichtingen, door
hen verstrekt, beschouwen als te zijn gegeven te goeder trouw: zij hebben
aan Londen bericht wat zij zelf aan inlichtingen hadden gekregen — in-
lichtingen die, menen wij, v6ér alles de grote onzekerheid weerspiegelen
waarin geopereerd werd door de dienst van Louwes die inderdaad van
september af in het begin van elke maand niet wist wat hij aan het einde
nog aan de burgerij ter beschikking zou kunnen stellen. De waarschu-
wingen van de Vertrouwensmannen waren trouwens niet de enige die
van begin oktober af aan de officieren van het Londense Bureau Inlich-
tingen de indruk gaven dat de burgerij in de grote steden binnen luttele
weken tot de hongerdood zou zijn veroordeeld. ‘In het algemeen’, zo
rapporteerde Fock, hoofd van het Londense BI, op 11 oktober aan zijn

' Telegram, 27 sept. 1944, van Vm aan de regering, Eng, dl. V' b, p. s16. 2 Av, 6
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