
DE REGERING EN DE HONGERWINTER

overgegaan) slechts in één opzicht hulp uit Engeland ontvangen: van tijd
tot tijd waren uit Lissabon per schip geneesmiddelen aangevoerd. In de
herfst van '44 nu deed zich op de Kanaaleilanden ernstig voedselgebrek
voor als gevolg van misoogst. De Kommandant van de eilanden richtte
toen het verzoek tot de Engelse regering, alle vrouwen, kinderen, zieken
en ouden van dagen naar Engeland te doen overbrengen - dat aanbod
werd door die regering afgeslagen. Ook het zenden van voedsel werd
aanvankelijk geweigerd. Eind september vond een vergadering van het
War Cabinet plaats, 'at which', aldus in zijn dagaantekeningen de voorzitter
van de Britse Chiefs of Staff, generaal Sir Alan Brooke, die aan de
vergadering deelnam,

'Winston wanted to discuss the desirability or otherwise of responding to German requests
to send food for the British populations of the Channel Islands. Decided not to send any,

. in and to reply to Germans that it was their duty to keep population reasonably fed or to
surrender if they were unable to do so. '1

Dat standpunt werd gewijzigd toen duidelijk werd dat (gelijk te
verwachten was) het Duitse garnizoen zich niet overgaf en bericht was
ontvangen dat er van midden december af op de Kanaaleilanden geen
meel meer zou zijn om brood te bakken en dat er in het geheel geen
brandstof en zeep meer waren. Dat bericht werd op 8 november door de
Londense gedelegeerde van het Internationale Rode Kruis aan de Engelse
autoriteiten doorgegeven, met de mededeling er bij dat de Duitse rege-
ring bereid was, hulpzendingen toe te laten maar alleen wanneer de
Engelse regering er óók accoord mee ging dat er hulp zou worden
verleend aan de bevolking van bezet Nederland. Aan die laatste hulpver-
lening had de Engelse regering inmiddels haar goedkeuring gehecht - op
9 november deelde zij aan het Internationale Rode Kruis mee dat zij
bereid was, hulpzendingen naar de Kanaaleilanden toe te laten, mits de
Duitse regering expliciet zou erkennen dat zij voor de voedselvoorzie-
ning van de Kanaaleilanden verantwoordelijk was en mits gedelegeerden
van het Internationale Rode Kruis toezicht zouden mogen houden op de
distributie van de hulp. Die voorwaarden werden door de Duitse regering
op 2I november aanvaard - nadien duurde het toch nog vijf weken
voordat een eerste schip met hulpgoederen (een Zweeds schip, gecharterd
door het Internationale Rode Kruis) uit Lissabon de Kanaaleilanden

1 Aangehaald in Arthur Bryant: Triumph in the West 1943-1946. A study based on the
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