
DE REGERING EN DE HONGERWINTER

publieke opinie. Op 6 oktober, daags na zijn gesprek met Churchill, hield
Gerbrandy een persconferentie in het Ministry of Information waar hij een
uiteenzetting gaf van de noodtoestand die in bezet gebied bezig was te
ontstaan, drie dagen later (inmiddels was het telegram gedecodeerd
waarin de Vertrouwensmannen hadden bericht dat 'voedselvoorziening
op verlaagd peil nog ongeveer veertien dagen mogelijk' was) sprak de
koningin voor de Home Service van de BBC - het maakte allemaal veel
indruk in Engeland alsook elders waar de woorden van Gerbrandyen
van de koningin in de pers en de radio werden weergegeven: vooral in
de Verenigde Staten en in landen als Zweden en Zwitserland. In Engeland
werd op 15 oktober een speciale biddag voor Nederland gehouden en
daar en elders vormden zich spoedig particuliere comité's die goederen
gingen inzamelen welke onmiddellijk na de bevrijding naar Nederland
konden worden overgebracht.' Er was evenwel hulp nodig nog tijdens
de bezetting en, gelijk vermeld: Churchill had op 5 oktober doen blijken
dat hij daar niets voor voelde.

De regering legde zich bij Churchills afwijzend standpunt niet neer.
Haar bleek dat Foreign Secretary Eden en de Minister of Economic Warfare
Lord Selborne Churchills standpunt geenszins deelden, trouwens: ook
president Roosevelt, tot wie de koningin zich telegrafisch had gewend,
deed dat niet, maar ging met hulpverlening accoord, mits generaal
Eisenhower er geen bezwaren tegen had (die had hij niet). Tegen de
Nederlandse ambassadeur te Washington, dr. A. Loudon, en de minister
van koloniën, dr. H.J. van Mook, die de president op 15 oktober bezoch-
ten, zei deze, aldus Louden", 'de mogelijkheid te zullen overwegen om
levensmiddelen reeds nu per vliegtuig aan te voeren, zelfs indien een
gedeelte in de handen van de vijand mocht vallen." Zo was midden
oktober de situatie deze dat er in regeringskringen in Londen en Was-
hington eigenlijk maar één autoriteit was die de hulpverlening aan bezet
Nederland afwees: Churchill - bij hem lag evenwel de uiteindelijke

1 Ter coördinatie van die particuliere hulpacties werd in december de psychiater en
reserve-majoor dr. A. M. Meerloo, die in '43 via België, Frankrijk en Spanje Engeland
had bereikt, tot Regeringscommissaris voor de Bijzondere Hulpverlening benoemd
- Meerloo oefende die functie tot juni '45 uit; hij was er toen door allerlei factoren
niet in geslaagd, greep te krijgen op wat in tal van landen aan particuliere hulpacties
op touw was gezet. 2 Telegram, 15 okt. 1944, van A. Loudon aan van Kleffens (AOK,
map 'Het Zweedse relief'). ' Inderdaad heeft Roosevelt het denkbeeld, levensmid-
delen lukraak boven bezet Nederland af te werpen, aan Eisenhower voorgelegd; het
werd door deze verworpen aangezien men niet kon waarborgen dat die levensmid-
delen de burgerij zouden bereiken.


