DE ZWITSERSE ZENDINGEN

beslissing. Ieder die verder met de zaak te maken had, ging er echter van
uit dat die beslissing tenslotte positief zou zijn en met goedkeuring van
Eden en Selborne werd de hulpverlening verder in voorbereiding geno-
men.

Dat geschiedde in Zweden en in Zwitserland — wij zullen eerst over
Zwitserland schrijven.

In Zwitserland lag het initiatief bij het Internationale Rode Kruis dat,
gealarmeerd door de berichten uit Londen, midden oktober aan de Duitse
consul te Genéve vroeg of Duitsland hulpverlening aan bezet Nederland
kon toestaan; het antwoord (wij komen straks op het interne Duitse
beraad terug) was positief, waarbij evenwel als voorwaarde werd gesteld
dat Engeland accoord zou gaan met hulpverlening aan de Kanaaleilanden
en voorts ook dat van de zaak geen ophef zou worden gemaakt in de
pers. Met inschakeling van verschillende Zwitserse hulpcomité’s, met
name in Bazel, werden toen op twee plaatsen voor Nederland bestemde
levensmiddelen bijeengebracht: in Bazel en in Lissabon, en bovendien
kocht het grootste Zwitserse hulpfonds een voorraad van 2 600 ton graan
die in een pakhuis in Beieren was opgeslagen, bestemd was geweest voor
Belgié maar daarheen vé6r de bevrijding van dat land nog niet was
getransporteerd. Hoe die levensmiddelen naar bezet Nederland te krij-
gen? Op 7 november stelde het Internationale Rode Kruis aan Duitsland,
Engeland en de Verenigde Staten voor dat de Bazelse voorraad in een
Rijnaak naar Rotterdam zou worden gebracht, dat de Lissabonse per schip
zou worden getransporteerd naar een door de Duitsers aan te wijzen
Nederlandse haven en dat het graan uit Beieren per trein naar Nederland
zou worden vervoerd. Met het transport per Rijnaak ging Duitsland
onmiddellijk accoord en ook Eisenhower had er geen bezwaar tegen
— Churchill en de Engelse Chiefs of Staff daarentegen wel, o.m. op grond
van het feit dat men, zolang het schip varende zou zijn, geen mijnen in
de Rijn zou kunnen werpen. Het schip dat al geladen was, werd ontladen
— de lading werd in december en januari in twee verzegelde treinen naar
bevrijd Zuid-Nederland gezonden en daar in distributie gebracht.

Wat het in Beieren liggende graan betreft: transport per trein bleek
onmogelijk en er vond toen (na lange onderhandelingen) een ruil plaats:
het Beierse graan werd aan de Duitse voedselautoriteiten ter beschikking
gesteld en deze zonden toen uit depots in het Ruhrgebied en in Olden-
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