
TOCHT VAN DE 'HENRI DUNANT'

bezwaar opwierp: alvorens de lading van de 'Henri Dunant' naar Delfzijl
door te laten, wenste zij de zekerheid te hebben dat de ladingen van twee
Zweedse schepen, de 'Noreg' en de 'Dagmar Bratt', aan welke al verlof
was verleend naar Delfzijl te varen, in bezet Nederland naar behoren
waren verdeeld. Protesten van het Internationale Rode Kruis, onder-
steund door de Nederlandse regering, leidden er toen toe dat de Engelse
regering goed vond dat de 'Henri Dunant' vast naar de Zuidzweedse
haven Göteborg zou varen. Het schip verliet Lissabon eind januari, voer
op II februari de haven van Göteborg binnen en kreeg op IS februari
(Genève had aan Londen kunnen berichten dat zich bij het overnemen
van de ladingen van de 'Noreg' en de 'Dagmar Bratt' geen onregelma-
tigheden hadden voorgedaan) verlof, naar Delfzijl te varen; daarbij
mocht de 'Henri Dunant' evenwel niet een route ten westen van Jutland
volgen - het schip moest volgens voorschrift van het Oberkommando dey
Kriegsmarine de omweg maken door de Sont, de Oostzee en het Kieler
Kanaal. Voor de vaart door de Sont was de 'Henri Dunant' te diep geladen
- een deel van de lading (I 400 ton graan, 140 ton linzen en de 33 000
voedselpakketten) werd in Göteborg opgeslagen (die goederen zijn en-
kele dagen na de Duitse capitulatie aan boord van een derde Zweeds
hulpschip. de 'Hallareri', in Den Helder aangevoerd'); met de rest van
de lading liep de 'Henri Durrant' op 8 maart in Delfzijl binnen.

*

Nu de Zweedse hulp.
Op 2 oktober werd aan de Nederlandse zaakgelastigde te Stockholm

de instructie gezonden, de Zweedse regering te vragen stappen te onder-
nemen opdat van Zweden uit levensmiddelen naar bezet Nederland
zouden worden gezonden. Drie dagen later, S oktober, stelde de Neder-
landse ambassadeur te Londen, jhr. Michiels van Verduyrien, aan Eden
voor dat een Zweeds schip verlof zou krijgen, levensmiddelen uit Zwe-
den naar bezet Nederland te vervoeren. De Zweedse regering handelde
met voortvarendheid: nog voordat zij wist of de Engelse regering er mee
zou instemmen, vroeg zij de Duitse om verlof, verscheidene schepen
met voedselnaar Amsterdam of Rotterdam te laten varen; aan boord van

I De voedselpakketten zijn toen via de distributie in de hongerprovincies uitgereikt
aan personen boven de zestig jaar; de linzen zijn aan de centrale keukens en het graan
is aan de bakkerijen ter beschikking gesteld.


