
DE REGERING EN DE HONGERWINTER

voor de machines ontbrak. Het genot, dat levende deeg onder je handen te voelen,
was gewoon onvoorstelbaar! Daarna het bakproces, hoe dat deeg daar in de ovens
tot brood werd, een machtig gezicht! En de heerlijke geur van dat goede brood,
dat was kompleet een feest!"

De 27ste februari werd in verscheidene steden de eerste uitdelingsdag
van het Zweedse voedsel. Velen genoten er daags tevoren al van hoe het
brood er uitzag dat zij uitgereikt zouden krijgen. In Hilversum liepen
een acht-en-twintigjarige vrouwen haar zuster langs een bakkerij, 'm'n
zus en ik', zo schreef die vrouw vijf-en-dertig jaar later, 'duwden de
brievenbus open en snoven de heerlijke broodgeur op. Met tranen in
onze ogen liepen we naar huis. Ik ben nu drie-en-zestig jaar, maar al
werd ik honderd, ik zal dit nooit vergeten." 'Reeds toen de goederen
aan de winkels bezorgd werden, waren er', aldus de Amsterdamse Voed-
selcommissaris in zijn weekrapport,"

'vele belangstellenden die, evenals bij vroegere Sinterklaas-weken, een kijkje
kwamen nemen hoe de broden er wel uitzagen. De volgende dag, toen de
uitreiking begon, was de belangstelling nog groter. Met verheugde gezichten
stapten de eerste begunstigden de winkels uit, trots op het verkregene, en het
was een rijk gezicht, vooral de huismoeders van grote gezinnen met hun tassen
vol brood huiswaarts te zien gaan ... Er waren er die op straat reeds een boterham
afsneden en er gretig in hapten. Anderen namen de schatten zorgvuldig mee naar
huis om de huisgenoten de rijke aanblik te gunnen. De een deed zich een of
twee dagen eens extra te goed aan dik gesmeerde sneden wittebrood, een ander
nam zuinigjes aan 'alle dagen een paar sneetjes extra'.'

'We hebben het brood', noteerde de schrijfster Henriëtte Mooy in
haar dagaantekeningen.

'Iedereen! We lieten het eerst nog even heel, om de aanblik alleen. Die goudach-
tige korst! In geen eeuwen gezien. Je kon je ogen er haast niet aan verzadigen.
Een heel blank binnenste, wit, witter dan wit. Fijnkruimig was het; een onnoe-
melijk aantal sneetjes gegeten."

'Dit brood smaakt als tulband', schreef de Rotterdamse arts in ruste
Mees." 'Schier wit brood, ons smakend als cake', aldus vijf-en-dertig jaar
later een jurist uit Bloemendaal,"
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