DE REGERING EN DE HONGERWINTER

Oosterhout een vloot van 91 binnenschepen, alle beladen met voedsel
voor het B-2-gebied dat naar Rotterdam moest worden overgebracht,
het stouwde in de haven van Antwerpen 8 grote tanklandingsvaartuigen
vol levensmiddelen welke, mocht dat nodig zijn, op Noord- en Zuid-
hollandse stranden aan land konden worden gezet, het bracht 8 coo ton
aan levensmiddelen naar Nijmegen over, welke hoeveelheid daar in
binnenschepen werd geladen die de Rijn af moesten zakken, het hielp
bij de organisatie van de bijna 1000 uitdeelposten welke door het
Netherland District in het B-2-gebied voorzien waren, het trachtte grote
hoeveelheden dekens, kleding en schoeisel bijeen te brengen en het liet
voor alle zekerheid in het bevrijde Zuiden uit Jege blikken ca. 50000
‘noodkacheltjes’ maken.

Bij de voorraadvorming door het Commissariaat Noodvoorziening
was een van de moeilijkheden dat de industrie in het bevrijde Zuiden
nauwelijks op gang was gekomen. Er moest daar dus een beroep worden
gedaan op de burgerij opdat elk zou afstaan wat hij of zij kon missen.
Dat beroep ging uit van het Nederlandse Rode Kruis dat in januari in
het bevrijde Zuiden door Kruls onder een Voorlopig Bestuur was ge-
plaatst. Dit bestuur bracht in de Nationale Hulpactie Rode Kruis (de
‘Hark’) alle initiatieven op sociaal-charitatief gebied samen die in het
zuiden waren ontplooid, en het organiseerde in maart en april een grote
actie ‘Zuid helpt Noord’, in welk kader particulieren levensmiddelen-
pakketten (er werden ruim 9oooo ontvangen), kleding, schoeisel en
huisraad konden afstaan ten behoeve van landgenoten benoorden de
grote rivieren. In Tilburg (meer cijfers ontbreken) kwam ruim 50000
stuks kleding, schoeisel en huisraad in de magazijnen van het plaatselijk
inzamelingscomité terecht; ‘hierbij moet evenwel worden opgemerkt’,
aldus later het gemeentelijk bureau voor de statistiek, ‘dat vele van deze
goederen van zeer slechte kwaliteit, totaal versleten of onbruikbaar
waren’! — velen hidden nu eenmaal niets beters te missen. Of waren er
ook die niets beters wilden afstaan? Dat betwijfelen wij: wie van mede-
gevoel met zijn landgenoten in de hongerprovincies was verstoken, gaf
niets. Een feit is evenwel dat het het Militair Gezag en het Commissariaat
Noodvoorziening moeite kostte, voorraden welke voor de hulpverlening
aan het B-z-gebied waren bijeengebracht, te beschermen tegen de aan-
drang om ze onverwijld uit te delen in het zuiden waar 66k aan velerlei
goederen gebrek was — een van de sectichoofden van het Militair Gezag
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