
DE REGERING EN DE HONGERWINTER

dat volk zien wegzinken in kommer en ellende - vrijwel geen dag was
voorbijgegaan zonder dat zij van het Bureau Inlichtingen nieuwe berich-
ten uit bezet gebied had ontvangen waarin sprake was van grootscheepse
vernielingen, systematische roof, massale razzia's, het fusilleren van
illegale werkers, tekort aan brandstof en vooral: tekort aan voedsel. 'Het
was in die dagen', schreef zij later, 'dat ik, 's morgens ontwakend, mij
afvroeg: 'Hoe kom ik deze nieuwe dag door? Welke ontstellende be-
richten, natuurlijk nog erger dan die van de vorige dag, zullen mij wel
vandaag bereiken? Waartoe weer zo'n vreselijke dag?'" 'Het was de
ergste tijd van mijn leven', zei zij eens tegen haar secretaris Thijs Booy,
'en vaak kwam de gedachte in mij op: was ik maar dood." Wat kon
gedaan worden om hongerend Nederland te helpen?

Op zaterdagavond 13 januari, na lezing van het telegram van de
Vertrouwensmannen, belde de koningin van Kleffens op - het kon zo
niet doorgaan, er moest iets worden ondernomen. Van Kleffens zei haar
dat in het kabinet het denkbeeld was gerezen dat zij zich persoonlijk zou
wenden tot koning George VI en president Roosevelt en dat dr. van
Roijen (die na zijn overkomst als afgezant van de Vertrouwensmannen
bij Buitenlandse Zaken was blijven werken) al bezig was, een concept-
nota op te stellen. De koningin zei dat zij wenste dat dat stuk haar op de
kortst mogelijke termijn werd voorgelegd. Van Kleffens zegde haar dat
toe - nog diezelfde avond werd op Gerbrandy's werkkamer in Brown's
Hotel van Roijens concept door van Kleffens, Gerbrandyen de Booy
bijgewerkt; het werd daags daarna door de koningin ('die', noteerde van
Kleffens, 'overeenkomstig haar aard zeer blij was dat wij haar hadden
gevraagd, op zondag terstond naar de stad te komen") goedgekeurd,
evenwel nadat er een belangrijke wijziging in was aangebracht: in het
door de ministers vastgestelde stuk was, er van uitgaande dat een apart
offensief ter bevrijding van Nederland benoorden de grote rivieren niet
mogelijk was, aangedrongen op een massale evacuatie van de bevolking
uit het B-2-gebied dan wel op grootscheepse Rode Kruis-hulp - 'the
Queen however', aldus de Booy in zijn dagboek, 'was very strong in
demanding immediate military action and the last part of the Memorandum was
altered accordingly, which rather pleased me" (bij Gerbrandyen van Kleffens
had de Booy die wijziging er niet door gekregen).

In de nota" werd op grond van de berichten die sinds de herfst uit
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