
DE REGERING EN DE HONGERWINTER

strijdkrachten waren er zwakker dan de berichtgeving deed vermoeden,
hij betoogde dat de samenwerking met de Russen vergde dat alle krachten
op de hoofdoperaties werden geconcentreerd en deed in dat verband,
aldus Gerbrandy, 'de bittere uitspraak: 'Wij kunnen zonder de Russen
deze oorlog niet winnen.' '

Wat Dijxhoorn tot op dat moment tot het gesprek had bijgedragen,
deed Gerbrandy later jegens de Enquêtecommissie verklaren': 'Ik was er
nog geen tien minuten of ik wenste dat ik hem thuis gelaten had."
Kennelijk dacht Bedell Smith er niet anders over, althans: toen deze
dieper op de zaak wilde ingaan, nam hij uitsluitend Gerbrandy mee naar
een andere kamer waar een grote stafkaart aan de muur hing. Op die kaart
gafBedell Smith vervolgens aan, hoe, naar hij dacht, de verdere operaties
zouden verlopen: de Geallieerde legers zouden de Rijn oversteken, het
Ruhrgebied omsingelen en in de richting van Berlijn oprukken; op hun
linkervleugel zou dan ook in Nederland worden geopereerd, 'een bewe-
ging in bedoelde richting zal', aldus Gerbrandy in zijn verslag (dat was
vermoedelijk zijn conclusie en niet die van Bedell Smith) 'tengevolge
kunnen hebben en vrij zeker moeten hebben dat de Duitsers uit Neder-
land terugtrekken.' Maar wannéér zou zich dat voordoen? Bedell Smith
dacht dat de Geallieerde legers pas in april de Rijn zouden kunnen
overschrijden; hij verwachtte er hevige tegenstand aangezien de Russi-
sche operaties van midden maart tot midden mei belemmerd zouden
worden door de dooi, zodat Hitler troepen van het Oostelijk front zou
kunnen overbrengen naar het Westelijk. 'Na I juni zal de grote slag tegen
de Duitsers derhalve kunnen geslagen worden. Of reeds binnen enkele
weken daarna de oorlog is beslist, kan', zei Bedell Smith, 'niet met
stelligheid voorspeld worden. Het kan duren tot diep in de herfst.'

Diep in de herfst! 'Kan uw bevolking het uithouden tot eind mei',
vroeg Bedell Smith. Gerbrandy's antwoord was kort: 'Neen.'

Alle kracht moest dus worden gezet achter de Rode Kruis-zendingen.
Bedell Smith gaf de verzekering, 'dat deze relief de steun van Shaef zou
houden, ook al aten de Duitsers de helft op.' Hij zei ook dat hij de betere
voorbereiding van de B-2-hulp had geregeld met Montgomery's chef-
staf, Major General F. W. de Guingand, en dat de verantwoordelijke
militairen (de generaals de Guingand, Galloway en Clark) nu 'strenge
orders' hadden,

1 Getuige Gerbrandy, Enq., dl. VIII c, p. I4I8. 2 Die opmerking was niet fair jegens
Dijxhoorn - Gerbrandy had er aan kunnen toevoegen dat hij Dijxhoorn als speciaal
regeringsvertegenwoordiger bij Shoef achterliet; Dijxhoorn is nadien blijven rappor-
teren over de voorbereiding van de B-2-hulp.
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