
OPDRACHT AAN EISENHOWER

van West-Nederland moest prioriteit hebben boven een doorstoot in de
richting van Berlijn en de B-2 -hulp moest als onderdeel worden gezien
van de bevrijdingsoperatie zelf. Gerbrandyen de Booy werden door
Morton ingelicht, 'bedenk echter wel', zei deze (aldus Gerbrandy tien
jaar later), 'welk ontstellend risico een operatie, apart voor Nederland
bestemd' (d.w.z. voor het laaggelegen westen), 'meebrengt. We moeten
de operatie uitstellen tot het ogenblik dat de nood zo hoog gestegen is
dat ook het risico dat een groot deel van uw land door de meedogenloze,
verbitterde Duitsers in puin, water en woestenij wordt veranderd, een-
voudig genomen moet worden.'!

Zo luidde de waarschuwing die Gerbrandyen de Booy op 26 maart
van Morton vernamen.

*

Vier dagen later, op Goede Vrijdag 30 maart, overschreden Canadese
troepen die bij Rees de Rijn waren gepasseerd, in de Achterhoek de
Duits-Nederlandse grens waarmee de bevrijding van Oost- en Noord-
Nederland was begonnen. Die bevrijding had, in tegenstelling tot die
van het westen des lands, bij het opstellen van de Geallieerde strategische
plannen nooit tot meningsverschillen geleid.

Willen wij nu de ontwikkeling van die plannen weergeven, dan
dienen wij terug te gaan naar de situatie aan het Westelijk front na het
mislukken van het Duitse Ardennen-offensief.

I Gerbrandy in Het Algemeen Handelsblad, 3 mei I955.
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