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Het Oosten en Noorden bevrijd

Het Ardennen-offensief waar hij zo hoge verwachtingen van had ge-
koesterd, had Hitler geen politieke baat opgeleverd en had op militair
gebied tot verliezen geleid die hij, in tegenstelling tot de Geallieerden,
niet kon aanvullen. Maar hij gaf de strijd niet op. Alles op alles zette hij
om Russen, Amerikanen en Britten een verder doordringen op Duitse
bodem zo moeilijk mogelijk te maken. Wat aan Duitse krachten was
gemobiliseerd, daaronder jongens van hun vijftiende jaar af, mannen tot
hun zestigste, werd in het leger geconcentreerd - opleidingseenheden
van de Luftwaffe, die door het nijpend tekort aan vliegtuigbenzine toch
al moeite had, haar slinkend aantal toestellen de lucht in te krijgen,
werden ontbonden, de recrutering zowel voor de Luftwaffe als voor de
Kriegsmarine werd in februari gestaakt; het Heer had zoveel mankracht
verloren dat Hitler goedkeurde dat specialisten die een kostbare training
hadden ontvangen, als gewone infanteristen werden ingezet. Zou het
baten? Er werd ook aan Duitse kant meer en meer aan getwijfeld. Het
moreel van de Duitse troepen daalde; 'der Soldat hat im Allgerneinen die
Schnauee vall', zei van Rundstedt, de Oberbefehlsh.aber West, begin februari
in een bespreking met alle bevelhebbers van de onder hem dienende
legergroepen en legers' - dat betekende intussen niet dat die soldaten
niet doorvochten; van de Geallieerde legers werd dan ook een extra
inspanning gevergd om over de Rijn te komen.

Ter ondersteuning van de verdere operaties dier legers breidden de
Geallieerde luchtstrijdkrachten hun acties uit. Midden januari werd be-
paald dat de zware bommenwerpers in de eerste plaats de Duitse instal-
laties ter vervaardiging van synthetische benzine zouden aanvallen, in de
tweede plaats verkeersdoelen, in de derde plaats stadscentra. Bomber
Command van de RAF en de Amerikaanse Eighth Air Force wierpen in
januari 68 000 ton aan bommen af, in februari 92 000 ton, in maart 134 000

ton. Eind maart was de Duitse productie van synthetische benzine vrijwel
tot stilstand gebracht en waren de talrijke spoorlijnen die het Ruhrgebied
met andere delen van Duitsland verbonden, alle zwaar beschadigd. Ook

1 Aangehaald in Ralph Bennett: Uitra in the West, p. 224.
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