HET OOSTEN EN NOORDEN BEVRIJD

het naar het einde’ — inderdaad, maar niet zo vlug. De Wehrmacht
verdedigde zich hardnekkig en het slechte weer belemmerde de acties
van de Geallieerde Tactische Luchtstrijdkrachten. Meer schot kwam er in
de operaties toen het Amerikaanse Negende Leger op 23 februari de Roer
kon overschrijden (binnen 24 uur lagen er zeven noodbruggen over die
rivier). Een week later stond dat leger tegenover Diisseldorf aan de Rijn
en was Keulen in handen van het Amerikaanse Eerste Leger dat uit het
gebied van Aken tot de aanval was overgegaan. Toen de strijd in het
Rijnland bewesten de Rijn op 10 maart was geéindigd, hadden de
Geallieerden drie-en-twintigduizend militairen verloren, de Duitsers
evenwel meer dan honderdveertigduizend, van wie meer dan vijftigdui-
zend krijgsgevangen waren gemaakt.

Eenmaal over de Roer, waren delen van het Amerikaanse Negende Leger
noordwaarts opgerukt: zij waren het dic de Welirmacht noopten, zich
zonder slag of stoot uit Roermond en Venlo terug te trekken. Op 1 maart
trokken de Amerikanen beide steden binnen. De Duitsers hadden er op
het laatst nog aanzienlijke verwoestingen aangericht; zo hadden zij in
Roermond o.m. de toren van de kathedraal, de Christoffelkerk, opgebla-
zen — de nog oudere Munsterkerk was gespaard gebleven doordat de
waarnemend burgemeester, een NSB’er, ‘door middel van een lang
onderhoud en een stevige borrel’ (aldus een streekrelaas) had bereikt dat
de Munsterkerk en enkele andere gebouwen gespaard bleven® — ‘ich bin
der letzte deutsche Soldat in der Stadt’, had de bevelvoerende Duitse officier
gezegd, ‘und mich kontrolliert keiner mehr.

Evenals Venlo was Roermond goeddeels geévacueerd; de meeste
inwoners waren, zoals wij in deel 10 a beschreven, mét andere Midden-
en Noordlimburgers naar het noorden van Nederland afgevoerd (geschat
wordt dat van de tweechonderdveertigduizend bewoners van Midden-
en Noord-Limburg niet veel meer dan honderdduizend waren achter-
gebleven). ‘Hoe heel anders 1s’, zo leest men in een Roermondse publi-
katie,
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