
ROERMOND EN VENLO BEVRIJD

'hier de bevrijding dan in de vroeger ontzette steden. Hier geen juichende
mensenmassa's die de binnenrollende tanks en wagens bestormen. Een stad die
nauwelijks nog een vierde deel van haar bevolking herbergt, van wie een groot
deel ziek of invalide, ... kan moeilijk mensenmassa's op de been brengen ... In
iedere straat puin en vuilnishopen, hele huizen weg door de bommen, overal
granaatgaten in dak en muur, in de hele stad versperringen, waartussen de stille
dreiging van landmijnen die menig slachtoffer eisen.. In iedere straat was
geroofd en geplunderd ... Gas was er niet, kolen evenmin, en dus trok de burgerij
's middags met emmertjes naar de gaarkeuken voor stamppot en Amerikaanse
worstjes en voor het avondmaal zocht ieder zich een welvoorziene legerkeuken
uit.'!

Vrijwel onmiddellijk kwam het Nederlands Militair Gezag de burgerij
in Midden- en Noord-Limburg te hulp. Alle bruggen waren door de
Duitsers opgeblazen en honderden schepen waren tot zinken gebracht.
Hoewel een deel van de bedrijven zo goed en zo kwaad als het ging vrij
spoedig weer een begin maakte met de produktie, kon aan het herstel
van de verwoeste en beschadigde panden voorlopig niet worden gedacht.
Ook waren veel inboedels verdwenen - in het ontruimde deel van het
Rijk van Nijmegen hadden de Geallieerde troepen zich alles toegeëigend
wat zij konden gebruiken. 'Van mijn meubilair heb ik', schreef in april
een inwoner van Beek,

'slechts drie vieze stoelen teruggevonden. Mijn piano stond buiten, maar waar
het mechaniek kan gebleven zijn, is mij een raadsel. Te midden van de chaos die
ik in iedere kamer aantrof, heb ik als een razende naar mijn linnengoed en
bovenkleding gezocht. Volgens mijn buurman zal dat wel in een kuil ergens in
de tuin zitten. Ik heb een uurtje geleden een stukje brood willen eten, maar een
mes om dat brood te besmeren, was al even spoorloos als de rest.

... En als ik er nu maar alléén zo voorstond! Doch ieder die je spreekt, vertelt
hetzelfde."

Het was geen wonder dat burgers uit dit deel van het land die
vernamen dat vlak over de grens goederen die zij bitter misten, voor het
grijpen lagen, hemel en aarde bewogen om verlof te krijgen, het ver-
overde deel van het Rijnland binnen te trekken. Er werd daar druk
'georganiseerd', zoals dat heette - in de eerste plaats door de Britse,
Canadese en Amerikaanse veroveraars, van wie sommigen vrachtauto's
vulden met goederen die in Nederland werden verkocht. Een Neder-
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