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landse officier die in die tijd, begeleid door een Amerikaanse verbin-
dingsofficier, in het Rijnland een bezoek bracht aan de hoogste politie-
autoriteit van het Amerikaanse Negende Leger, de Provost Marshal, con-
stateerde er, dat, schreef hij later, 'op klaarlichte dag in de tuin van zijn
bureau drie brandkasten werden opengebrand.' De Nederlander zei toen:
'You are doing strange things outside', waarop de Provost Marshal antwoordde:
'We are late. The jitters could not come earlier.' Uit een der brandkasten'
kwamen te voorschijn: een fles champagne, een schrijfmachine en een
gouden armband; de verbindingsofficier kon die armband meenemen.
'Indien de hoogste politie-autoriteiten' van een leger zo optreden, kan
men', aldus de Nederlander, 'de troep dit op dit punt moeilijk kwalijk
nemen."

Officiële Nederlandse instanties trachtten een graantje mee te pikken:
het Militair Gezag zond requisitieploegen uit, die soms wèl, soms niet
de nodige medewerking kregen van de Geallieerde instanties ter plaatse
en die, als zij op tegenwerking stuitten, met flessen sterke drank wel eens
iets wisten te bereiken ('het werk is me buitengewoon bevallen en ik
heb het buitengewoon gewaardeerd dat U HoogEdelGestrenge me met
deze job belast heeft', schreef de leider van zulk een ploeg aan generaal
Kruls"). Prins Bernhard liet uit zijn hoofdkwartier te Breda eerst zijn
secretaresse naar het Rijnland gaan en toen zij, aldus zijn biograaf Alden
Hatch, 'drie vrachtwagens vol etenswaren, kleren, medicijnen en twee
konijntjes die ze als huisdieren wilde houden', in de wacht had gesleept,
ging de prins er ook zelf op uit; hij keerde terug 'met twee wagens vol
voorraden waaraan een nijpend gebrek was."

Over de RUn!

Op 10 maart was, gelijk vermeld, het gehele Rijnland bewesten de Rijn
in Geallieerde handen - verder zuidelijk waren toen ook al de legers van
Bradley's t ztn Army Group op verscheidene punten de brede rivier dicht
genaderd. Brug na brug was er door de Wehrmacht opgeblazen, maar op
7 maart had een Amerikaanse tankvoorhoede geconstateerd dat de spoor-
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