
HET OOSTEN EN NOORDEN BEVRIJD

- meer weerstand ondervonden de Britten en vooral de twee luchtlan-
dingsdivisies (één Britse die uit Engeland, één Amerikaanse die uit
Frankrijk was komen aanvliegen) welke in de ochtend van de zaste
landden in het gebied ten noorden van Wesel. Niettemin was het
gecombineerde bruggehoofd van de twee Geallieerde legers in enkele
dagen tijd vijftig kilometer breed en dertig diep. Het had uiteraard voor
zijn uitbreiding meer krachten nodig dan men in boten kon overzetten,
welnu: de genie ging dag en nacht aan het werk. Spoedig lagen de eerste
verkeersbruggen over de brede rivier. De eerste spoorbrug, een bij Wesel,
in tien dagen in elkaar gezet, werd op 8 april in gebruik genomen, zes
dagen later gevolgd door een spoorbrug bij Mainz, en daarop volgden,
nog in april, spoorbruggen bij Mannheim en Karlsruhe. Midden april
vervoerden de Geallieerde spoorwegen al evenveel goederen over de
Rijn als de Geallieerde vrachtauto-colonnes - die colonnes maakten
gebruik van verkeersbruggen van welke niet minder dan 57 in grote
snelheid waren geslagen. Er was voor de Wehrmacht geen houden meer
aan. Eind maart (wij beperken ons even tot Montgomery's 21St Army
Group) begon het Amerikaanse Negende Leger aan de noordelijke af-
sluiting van het Ruhrgebied, het Britse Tweede Leger rukte Westfalen
binnen en op 30 maart, Goede Vrijdag, overschreden, gelijk reeds ver-
meld, delen van het Canadese Eerste Leger die bij Rees de Rijn waren
gepasseerd, in de Achterhoek de Duits-Nederlandse grens. De bevrijding
van Oost- en Noord-Nederland was begonnen.

De Canadese opmars

De gehele maand maart was in het oosten des lands een onrustige tijd
geweest. Terwijl Nederlandse arbeiders die bij duizenden hun werk in
Duitsland in de steek hadden gelaten, in de Achterhoek en Twente
werden opgevangen, en terwijl de 'spitters' die in de twee oostelijke en
de drie noordelijke provincies onder dwang aan het werk waren gezet,
er vandoor gingen waar dat maar mogelijk was, werden plaatselijk tot in
de laatste dagen van maart razzia's op arbeidskrachten gehouden; hier en
daar dwong men hen, 's avonds en's nachts te 'spitten'. Dat laatste
geschiedde vooral daarom omdat elke groep mannen die overdag bij-
eenstond, gevaar liep, door Geallieerde jagers en jachtbommenwerpers
te worden bestookt. 'Alles wat bewoog', zo leest men in een relaas over
Ruurlo,
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