
DE CANADESE OPMARS

tergebleven Duitsers opspoorden en uitschakelden. Inmiddels waren de
Canadezen noordwaarts veel verder gekomen. Op twee punten (bij
Almen en Delden) hadden zij, niet zonder moeite, het Twentekanaal
overschreden - nadien moest de Wehrmacht snel terugtrekken. Twente
en het oosten van Drente werden bevrijd door de Guards Armoured
Division en de twee tot het lInd Canadian Corps behorende tankdivisies ;
vervolgens trokken die drie divisies Duitsland in - de twee Canadese
infanteriedivisies die in de Achterhoek en Overijssel hadden gevochten,
rukten op in de richting van Groningen en Leeuwarden.

Hun operaties werden vergemakkelijkt doordat in de nacht van 7 op
8 april in Drente ca. zevenhonderd Franse en Belgische parachutisten,
behorend tot de Special Air Service-brigade, in zes groepen werden
afgeworpen I;de bedoeling was dat elke groep de beschikking zou hebben
over drie gepantserde jeeps maar die bleven in Engeland staan doordat op
het laatste moment bleek dat de vliegtuigbemanningen niet voldoende
geoefend waren in het afwerpen van die vehikels. Het ontbreken van die
voertuigen was een tegenslag voor de parachutisten maar die weerhield
hen niet om van de eerste dag af (tenslotte gebruikmakend van jeeps die
van Overijssel uit noordwaarts waren gezonden), de Wehrmacht op tal
van punten aan te vallen. Tussen Hoogeveen en Beilen werd het gehucht
Spier door veertig van die parachutisten met succes verdedigd tegen een
vijfvoudige Duitse overmacht die uit Assen was komen aansnellen, in
Appelscha en in Smilde veroverden parachutisten de bruggen. Bij hun
operaties die grote verwarring stichtten aan Duitse kant, kregen zij veel
steun van Nederlandse spionagegroepen en van de Binnenlandse Strijd-
krachten, vooral van de KP'ers die daarvan deel uitmaakten. Op twee
plaatsen namen de Duitsers wraak: bij Beilen werden een-en-twintig
burgers voor een vuurpeloton geplaatst, in Diever elf (van wie één de
executie overleefde). Ook drie Franse parachutisten die krijgsgevangen
waren gemaakt, werden doodgeschoten.

In de stad Groningen hielden enkele duizenden Duitse militairen, in

van veertien tot zestig jaar over de Ijssel af te voeren. Protesten van plaatselijke
autoriteiten leidden er toe dat hij dat bevel door een ander verving: die jongens en
mannen mochten zich niet op straat vertonen. Controle op de naleving werd uitge-
oefend door de politie, 'menigeen', aldus een plaatselijk relaas, 'liep een klap met de
gummistok op.' (L. Westera: Herinneringen aan de belegering van Doesburg van 1 10116

april 1945 (1945), p. IS)

1 In Assen, wellicht ook elders, deed op de 8ste het gerucht de ronde dat bij
Westerbork dertigduizend parachutisten waren geland.
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