
DE CANADESE OPMARS

leeftijd variërend van veertien tot vijf-en-zestig jaar, stand. Met de
tankmuren die om de stad heen lagen, had de Canadese artillerie weinig
moeite - de Canadezen beijverden zich vervolgens om in de stad zelf
zo weinig mogelijk schade aan te richten. Schade (door de gevechten en
door gevallen van brandstichting door de Duitsers) kwam er toch, vooral
in de buurt van de Grote Markt waar na twee etmalen waarop overdag
was gevochten ('S nachts vielen de Canadezen niet aan), de Duitse
Kampfleemmandant zich op 16 aprilovergaf. Alleen al in de stad Groningen
maakten de Canadezen drieduizend krijgsgevangenen - een deel van de
Duitsers had zich moeite gegeven om zich aan de strijd te onttrekken,
o.m. doordat zij bij de Grote Markt in het complex Provinciehuis-
Rijksarchief, 'de houders met patronen', aldus een plaatselijk relaas,
'hadden verstopt, zowel achter de rijen boeken in de dienstvertrekken
als achter de eigenlijke archiefstukken in de depots."

Uit de stad Groningen wist een dee! van de Duitsers weg te komen
naar de streek van Delfzijl. Daar was aan de monding van de Eems een
sterke artilleriestelling aangelegd. De aanval op die stelling werd door de
Canadezen met zorg voorbereid; zij kregen er de tankdivisie van het Ist
Canadian Corps voor ter beschikking die op de Veluwe stond. Eind april
vonden grote artillerieduels plaats, de gevechten waarmee zij gepaard
gingen, duurden ongeveer een week, waarbij de bewoners van de boer-
derijen en de inwoners van de dorpen in dit deel van Groningen, o.m.
in Appingedam, Bierum en Holwierde, het (met de bevrijding in zicht!)
zwaar te verduren kregen; veel boerderijen gingen in vlammen op en in
de dorpen werd aanzienlijke schade aangericht.

Ook in Friesland was één streek waar de Wehrmatht stand hield; dat
was het gebied van de Wonsstelling aan het oostelijk uiteinde van de
Afsluitdijk, waarover talrijke Duitsers naar het westen ontsnapten. De
'grote trek' over die dijk begon, aldus een relaas uit Pingjum, op de rzde:

'Honderden paarden en wagens, alle gestolen uit Drente en Overijssel, beladen
met goederen van de meest uiteenlopende soort, trokken hier overdag zowel als
's nachts voorbij. Zelfs levende koeien en varkens voerden zij met zich mee en
zij stalen voorts ook hier wat hun voor de hand kwam: fietsen, auto's, vee, paarden
en zelfs meubels, boter, spek en eieren ... Ook Landwachters en bang geworden
NSB'ers trokken in grote getale voorbij, velen op fietsen, enkelen zelfs te voet.
Dat ging zo door tot des zondagsmorgens 15 april, toen er een troep soldaten
kwam die in het dorp bleven zitten en dat was mis" -
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