
ARNHEM EN DE VELUWE

Yorkshire-divisie, gevolgd door de Canadese tankdivisie, Arnhem ver-
overen om vervolgens te trachten, het Ijsselmeer tussen Harderwijk en
Nijkerk te bereiken, zodat Duitsers die uit de buurt van Apeldoorn
zouden trachten te ontkomen, op de Noord-Veluwe zouden worden
afgesneden.

De overtocht over de Ijssel (zie kaart XII op pag. 1138) vond plaats in
de middag van I I april. Doesburg, Zutfen en Deventer waren toen nog
in Duitse handen maar een Canadese voorhoede stak bij Brummen de
rivier over in gepantserde vaartuigen die over land waren aangevoerd
- in de nacht van de r rde op de rzde kwam er al een eerste brug gereed
waarvan versterkingen gebruik konden maken. Verder noordelijk zetten
de Duitsers toen hun terugtocht in. Men zag hen op de I j de door Kampen
westwaarts trekken:

'Auto's en vrachtwagens van allerlei slag. Kanonnen, soldaten, vrouwen en
kinderen. Geen grein van fierheid en Germaanse zin meer. Ongeschoren, onver-
schillig, vuil de soldaten. Moe, vervallen, triest de burgers. Troepjes rusten in de
straten bij de hoog met gestolen goed beladen voertuigen. Hompen brood op de
vuist - moeizaam malende kaken onder de doffe ogen van hen die zich verloren
weten. Als de officieren niet kijken, gooien de ondergeschikten schichtig kisten
met ammunitie in het water - nog slechts een enkele ongebroken Nazi loopt als
een kwade waakhond door de ordeloze rij."

Op de rzde werd de aanval op Arnhem ingezet. Voordien hadden de
Canadese tank- en de Britse infanteriedivisie de Wehrrnacht verdreven uit
het gedeelte van de Betuwe dat zij bezuiden de Veluwe nog in bezit had
- oorspronkelijk was het de bedoeling dat de twee divisies bij Oosterbeek
over de Rijn zouden gaan. Moeilijk! Foulkes, niet bijzonder op de hoogte
met de weersomstandigheden in Nederland, trachtte de voorbereidingen
te verbergen achter een enorm rookgordijn waartoe over een afstand van
meer dan zo kilometer rookgenerators moesten worden opgesteld. Wat
die aan rook produceerden, werd door de wind weggeblazen. Er volgde
een snel besluit: de Wehrmacht in Arnhem zou niet dwars over de Rijn
worden aangevallen maar dwars over de Ij ssel, bij Westervoort (daar,
alsook over de Rijn, hadden de Duitsers alle bruggen vernield). Alweer
over de bruggen bij Emmerik werden de Britse infanterie- en de Cana-
dese tankdivisie naar de Lijmers overgebracht en op de avond van 12

april stak, na een zware beschieting, een Britse voorhoede in gepantserde
vaartuigen de Ijssel over. Er lag toen al iets stroomopwaarts in de Rijn
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