
LAATSTE MOORDEN VAN DE 'SO'

plaatsvervanger Lehnhoff op 8 april negen-en-dertig gefusilleerd: negen-
en-twintig in het noorden van Drente, tien bij het Friese Bakkeveen (bij
die tien bevond zich de kunstenaar H. N. Werkman '). Het was Lehnhoffs
bedoeling, nog méér gevangenen te executeren: zes-en-twintig die zich
op vrijdag 13 april, toen de Canadezen Groningen naderden, nog in het
Huis van Bewaring bevonden; toen SD'ers des avonds die gevangenen
kwamen ophalen, bleken zij verdwenen te zijn. Zij waren overgebracht
naar de strafgevangenis en een van Lehnhoffs ondergeschikten, SS-
Hauptsturmführer F. Bellmer, die van dat feit op de hoogte was, liet hen
daar zitten.

Dan werden op 12 april, vijf dagen voor de bevrijding, in Ede drie
gevangenen doodgeschoten en op 13 april, vier dagen voor de bevrijding,
in Apeldoorn vijftien.

In totaal heeft de SD-terreur in die allerlaatste periode van de bezetting
in het oosten en noorden des lands het leven gekost aan honderdzeven
personen: bijna allen Todeskandidaten die belangrijk illegaal werk hadden
gedaan. Eén groep slechts werd geheel gespaard: ruim honderd vrouwe-
lijke arrestanten van de SD die begin april in het kamp Westerbork waren
bijeengebracht en die, toen de Canadezen naderden, onder geleide van
ca. honderd Duitse militairen te voet werden weggevoerd; het was de
bedoeling dat zij via de Afsluitdijk de Cellenbarakken in Scheveningen
zouden bereiken, maar zij brachten het niet verder dan tot het dorpje
Visvliet dat 25 km ten westen van Groningen ligt aan de straatweg naar
Leeuwarden; daar kregen zij op zaterdagavond 14 april van de bevelvoe-
rende officier te horen: 'Sie konnen weggehen, Sie sind frei!'?

*

Het kan wel niet anders of er moet zich als gevolg van de snelheid
waarmee de Canadezen oprukten, in het oosten en noorden des lands
zowel bij de NSB'ers als in het Duitse bestuursapparaat veel verwarring
hebben voorgedaan. Wij kennen hieromtrent geen nadere bijzonderhe-
den maar wij veronderstellen dat de meeste NSB'ers geen kans meer

1 Bij Werkmans arrestatie was artistiek drukwerk in beslag genomen dat, aldus een
Nederlandse SD'er, 'van Duits standpunt gezien politiek niet belangrijk was'; die
SD'er had er zich 'dan ook over verwonderd dat Werkman behoorde tot de slachtoffers
die doodgeschoten moesten worden.' (BG-Leeuwarden: Sententie inz. R.W. Lehnhoff
(30 mei 1949), p. 21 (Doe I-I038, a-4)) 2 C. A. Polderman in: In de strijd om 01'15

volksbestaan, p. 305.
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