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Wat de te arresteren 'foute' elementen betrof, werd, aldus onze indruk,
maar op weinig plaatsen conform de door de Hervormde Kerk aangege-
ven norm gehandeld; trouwens, niet alleen die kerk had op het nalaten
van 'daden van individuele wraakoefening' aangedrongen, maar in die
geest was in het algemeen steeds in alle kerken gepredikt en in de illegale
opiniebladen geschreven. Het Militair Gezag had strikte instructies, de
arrestaties zo ordelijk mogelijk te doen geschieden - zij zouden verricht
moeten worden door arrestatieploegen, te vormen uit leden van de
Bewakingstroepen der Binnenlandse Strijdkrachten. In overleg met de
staf van het Militair Gezag had prins Bernhard daartoe een gedrukte
Algemene Instructie laten opstellen waarin ten aanzien van de arrestaties
vier fasen waren onderscheiden. In de eerste fase, 'tij dens en onmiddellijk
na de bevrijding' (met die periode hebben wij thans te maken), zouden
de arrestatieploegen van de BS waarin 'goede' politie-ambtenaren kon-
den worden opgenomen, alle 'foute' elementen aanhouden, maar daarbij
waren 'excessen' verboden en mocht huiszoeking slechts door politie-
ambtenaren plaatsvinden; alle aangehoudenen zouden door de BS voor-
lopig vastgehouden worden 'in daarvoor geschikte gebouwen', waarheen
zij, 'zo mogelijk', kleding en huishoudelijke artikelen mochten meene-
men en voorts o.m. 'rantsoenen voor 48 uur'. Eerder vermeldden wij
voorts dat kolonel Koot (wiens staf prins Bernhards Algemene Instructie
had doorgegeven aan de Gewestelijke Commandanten-Bewakingstroe-
pen) er op voorstel van het College van Vertrouwensmannen op had
aangedrongen dat de leiding van de arrestatieploegen zou worden toe-
vertrouwd aan geschoolde krachten uit de politie en de marechaussee.

Duidelijk is dat er door de hoogste autoriteiten met ernst naar is
gestreefd, misdragingen bij de arrestaties te voorkomen.

Wat geschiedde in het Oosten en Noorden in werkelijkheid?
Voordat wij de ons bekende feiten weergeven, is het dienstig er op te

wijzen dat men alle 'foute' elementen niet op één hoop mag gooien.
Menige NSB'er had door het feit van zijn lidmaatschap van een beweging
die zich met de bezetter had geïdentificeerd, aanstoot gewekt maar
overigens zijn landgenoten geen kwaad gedaan. Anderen hadden dat
laatste bepaald wèl gedaan; wij denken dan in het bijzonder aan de 'foute'
krachten uit het politiekorps die handlangers van de SDwaren geworden,
ook aan de Landwachters van wie, zoals wij in hoofdstuk 4 uiteenzetten,
velen een plaag voor de bevolking als geheel waren geworden en vooral
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