
WAT GESCHIEDDE MET DE 'FOUTE' ELEMENTEN?

ook een groot gevaar voor de illegaliteit. Trouwens, verscheidene Land-
wachters hadden zich bovendien als militair laten inschakelen bij de
operaties van de Wehrmacht. I

Deze en dergelijke gradaties van 'schuld' waren natuurlijk slechts
bekend aan diegenen onder de niet- 'fouten' die de betrokkenen van nabij
kenden of (dat gold voor sommige illegale werkers) nauwkeurige infor-
matie hadden over hun gedrag. Er was bij de brede massa een algemene
neiging, allen die 'fout' waren geweest, over één kam te scheren - juist
op de groep als geheel richtte zich de aggressiviteit van de velen die ook
tijdens de bezetting maar één ongedifferentieerde binnenlandse vijand
('de landverraders') hadden gekend.

Wat is met die 'foute' elementen geschied?
Een aantal is om het leven gebracht.
Op 13 april zijn bij Oldeberkoop (ten noordoosten van Wolvega) tien

'foute' Nederlanders van wie er acht in het uniform van de Landwacht,
twee in dat van de Grüne Polizei waren aangetroffen, doodgeschoten; die
tien waren door BS'ers gearresteerd, werden door dezen overgedragen
aan Canadese militairen en die Canadezen, geprikkeld door het feit dat
een van hun makkers daags tevoren in die buurt was gesneuveld, plaatsten
de tien voor een vuurpeloton."

Dan werd op dinsdag 17 april in Dokkum (in dat stadje was de haat
tegen alles wat 'fout' was, extra groot doordat enkele Landwachters die

I Van Geelkerken die, na uit de NSB te zijn gezet, Kommandeur van de Landwacht
was geworden, had er zich onder Rauters aandrang mee accoord verklaard dat Land-
wachters de Wehrmacht militaire hulp zouden verlenen, maar de meeste Landwachters
voelden er niets voor, de risico's van gevechten waarvoor zij niet opgeleid en ook
niet voldoende bewapend waren, te aanvaarden. In Deventer hadden ca. vijf-en-
twintig Landwachters, voorgegaan door de fanaticus Rambonnet, dat wèl gedaan maar
tweehonderd anderen die het verrichten van militaire diensten hadden geweigerd,
hadden Deventer mogen verlaten, samen met de Jeugdstorm-compagnie van de
Landwacht. Die compagnie bewaakte in Meppel van 8 april af (de dag waarop Franse
parachutisten in Meppel trachtten door te dringen) het stafkwartier van de Landwacht
- officieren en minderen van die staf maakten deel uit van het cordon dat de Wehrmacht
haastig om Meppel had gelegd.

Rambonnet, over de IJsselontkomen, deed nadien zijn best, verspreide groepjes
Landwachters die over de Veluwe westwaarts trokken, onder zijn bevel te krijgen,
maar dat mislukte. 'De mensen hadden er genoeg van', vertelde hij enkele dagen later
aan de burgemeester van Den Haag, de NSB'er H. C. van Maasdijk. (H. C. van
Maasdijk: 'Herinneringen', p. 197) 2 In opdracht van de procureur-generaal bij het
gerechtshof te Leeuwarden werd dit gebeuren in '47 door de rijkspolitie onderzocht;
zij kwam in haar rapport tot de conclusie dat BS'ers geen aandeel hadden gehad aan
het doodschieten van de tien.
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