
WAT GESCHIEDDE MET DE 'FOUTE' ELEMENTEN?

waaromtrent maar weinig is vast gelegd. Dat weinige volgt hier.
In Zutfen dat op IS april werd bevrijd, werden van de meisjes die met

Duitse soldaten omgang hadden gehad, 'verscheidenen', aldus een plaat-
selijk relaas, naar een plein gebracht waar hun ten aanschouwe van het
publiek het haar werd afgeknipt en de kale schedel ingesmeerd met menie
- op verzoek van prins Bernhard die zondagmorgen 18 april in Zutfen
verscheen, werd dat verder nagelaten. Enkele dagen later werden de
NSB'er die in Zutfen burgemeester was geweest, en zijn naaste helper,
beiden in Apeldoorn gevangen genomen, naar Zutfen teruggebracht.

'Onder hoongejuich van de burgerij leidde men hen de stad rond. In hun omhoog
geheven handen had men als bespotting nummers van Het Nationale Dagblad en
Volk en Vaderland gestoken. De NSB' er, die belast was geweest met de kastijding
van de gevangenen in het strafkamp Ommen, werd in Zutfen gearresteerd; hèrn
liet men rondlopen met een bord waarop te lezen stond: 'Ik ben de beul van
Ommen:"!

Ook in Twente werden aanvankelijk 'Moffenmeiden' kaalgeschoren;
hier viel het overigens de inspecteurs van de opsporingsdiensten van het
Militair Gezag op, hoe ordelijk alles toeging: er was, anders dan in
Tilburg, geen 'fabrikantenprobleem', 'de houding der fabrikanten is',
rapporteerden drie van die inspecteurs, 'over het algemeen goed geweest.'
'Zeer opmerkelijk' noemden zij het voorts,

'dat de bevolking, ook in de uitvoerende elementen in de BS, tegenover de
arrestaties een uiterst matig en humaan standpunt inneemt, zodat de genomen
maatregelen eerder te zwak zijn dan te streng. Er is geen sprake van een 'bijl-
tjesdag-' of 'touwtjesdag'<mentaliteit."

In Drente kreeg kapitein A. D. Bestebreurtje, die in de nacht van 7 op
8 april in opdracht van het Bureau Bijzondere Opdrachten samen met de
Franse parachutisten was gedropt, op 12 april in de buurt van Hooghalen

'de eerste verhalen over het ophalen van NSB'ers te horen. Een NSB-burgemees-
ter moest ergens voortdurend 'Oranje boven' zingen, in een ander dorp hangen
twee Landwachters op het dorpsplein aan een lantaarnpaal. Ook zijn vrouwen
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