
HET OOSTE-N EN NOORDEN BEVRIJD

kaalgeschoren. Het valt mij op dat de bevolking hier veel feller is dan in het
zuiden van Nederland.'!

Vier dagen later, 16 april, werden, aldus mr. G.A. Bontekoe in zijn
Drentse kroniek van het bevrijdingsjaar, 'op verscheidene plaatsen in Drente,
o.a. in Borger' (dat was op de rzde bevrijd) 'de gevangen genomen
NSB'ers tentoongesteld voor het samengestroomde publiek en gedwon-
gen bijv. het Wilhelmus te zingen en met een vlag in de hand te lopen'
- 'veelvuldig' werd 'uit het publiek de kreet gehoord: 'Sla ze dood!"2

Even aggressief werd opgetreden tegen de paar honderd NSB'ers die
in de tweede helft van april werden opgesloten in enkele barakken van
het kamp Westerbork Toen zij het kamp werden binnengevoerd, werden
zij naar een stuk land binnen de omheining gedreven waar leden van de
Joodse Ordedienst hun appèl afnamen en waar onder een regen van
stokslagen 'naar alle regelen der kunst met hen (werd) geëxerceerd, zoals
wij', aldus later een ooggetuige, 'van slachtoffers uit de concentratiekarn-
pen Amersfoort, Ommen, Ellecom en andere plaatsen hadden gehoord."

In de stad Groningen, waaruit nog op het laatste moment enkele
honderden 'foute' elementen waren ontkomen, werden de NSB'ers na
de bevrijding, aldus een tweede ooggetuige, 'uit hun woningen gehaald,
tegen de muur geplaatst en gedwongen met de handen in de hoogte te
gaan staan; één hunner werd zelfs geducht afgeranseld." Ook hier werden
de 'Moffenmeiden' kaalgeknipt.

In Friesland zag op 16 april een inwoner van Dokkum die hoera-geroep
en schoten hoorde, een grote menigte naar de korenmolen stromen. 'Ook
wij gaan zien', schreef hij,

'wat (har aan de hand is. Op dat ogenblik ben ik voor het eerst en naar ik hoop
voor het laatst getuige geweest van de uiting van dierlijke hartstochten die
schijnbaar diep in alle mensen leven.

Drie NSB'ers zijn gelijk met een wagen vol zakken bij de molen aangekomen.
Het is graan uit het huis van een zwarthandelaar en naar hier gebracht. Onder
trappen en slagen worden ze gedwongen de wagen te lossen. Omstuwd door een
joelende menigte. Drie mensen in angst en nood, smekende om genade. Ze vallen
neer en worden weer opgetrapt. Bloedende gezichten. Een schouwspelom
nimmermeer te vergeten en waarvoor velen zich zeker later zullen schamen. Zij
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