
LINTHORST HOMAN

- onmiddellijk besloot hij, alles in het werk te stellen om het genomen
besluit ongedaan te maken. Hij schreef een eerste rapport over zijn beleid 1

('ik weet, enige errors of judgment te hebben begaan in I940 en mogelijk
begin 194I') en nam dat mee toen overste Holtkamp goed vond dat hij
met Holtkamps adjudant meereed naar Noord-Brabant; daar trof hij
oud-minister van Boeyen aan die begonnen was met de opbouw van het
CentraalOrgaan voor de Zuivering van Overheidspersoneel. Veel zui-
veringsdossiers lagen nog in Londen - 'mijn woede', schreef Homan
later, 'steeg nog, toen ik in Brabant ervoer dat men geen stukken of
rapporten over mij had: op verzoek van oud-minister van Boeyen ...
moest ik notabene zelf een 'acte van beschuldiging' opstellen, daar ik zelf
het beste over de gegevens zou beschikken? - Homan stelde die 'acre
van beschuldiging' op en schreef voorts enkele losse notities: 'Hoor van
alles', stond in een daarvan, 'rond de Quay's ministerschap' (zijn collega
uit het Driemanschap was inmiddels minister van oorlog geworden !). 'En
begin voetje voor voetje de Londense atmosfeer aan te voelen ... Wat
een misverstanden, wat een ontzettende serie onjuiste, ja valse inlichtin-
gen, wat een kolossaal gebrek aan inzicht bij sommigen over onze strijd
dezer jaren !'3

In de laatste dagen van april werd Homan aan de hand van zijn eigen
'acte van beschuldiging' verhoord door een speciale, door minister Beel
ingestelde commissie welke de gevallen van de commissarissen van de
koningin in Gelderland, Groningen en Friesland in nader onderzoek
nam; van Boeyen was voorzitter van die commissie, leden waren de
burgemeester van Tilburg, mr. J. van de Mortel, en de president van het
gerechtshof in Den Bosch, mr. A. J. Vliegenthart. Beel, 'die', aldus Ho-
man, 'deze zaak zéér menskundig behandelde', deelde hem korte tijd
later de inhoud mee van het uitgebrachte rapport (dat hij niet te zien
kreeg): 'Mijn trouw was niet in twijfel getrokken, doch er was zoveel
kritiek, vooral inzake mijn ontslagaanvraag uit I940' (Homan had zich
toen geheel aan de Nederlandse Unie willen wijden) 'en mijn uitlating
over de vrede in I940' (hij had in de herfst gezegd dat hij hoopte op een
compromis-vrede na een 3-2 overwinning voor Duitsland) '... dat ik niet
kon worden gehandhaafd doch eervolontslag moest hebben en nadien
een andere functie moest erlangen."

1 Exemplaar in Commissie inzake het Driemanschap van de Nederlandse Unie,
II c. 2 J. Linthorst Homan: 'Tijdskentering', p. 4I6. > J. Linthorst Homan: 'Korte
notities' (22 april 1945), p. 18 (Commissie inzake het Driemanschap van de Neder-
landse Unie, II c). 4 J. Linthorst Homan: 'Tijdskentering', p. 417.
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