
BARON VAN HARINXMA

een vervanger en zou ten teken daarvan zijn werkkamer blijven gebrui-
ken. Pijnlijke situatie! De komst van de Militaire Commissaris, luitenant-
kolonel s. Aninga, leidde niet tot enige wijziging in de houding van de
afgezette commissaris. 'De gemoedelijke Aninga', aldus Wybenga (die
in de rang van luitenant als adviseur voor bestuursaangelegenheden met
Aninga was meegekomen)

'gebruikte al zijn overredingskracht maar bereikte weinig. Van Harinxma was
overtuigd dat hij het goed had gedaan; hij had zelfs gejaagd met de Beaujtragte
Ross om diens gunst voor Friesland te winnen. En de koningin zou hem zeker
gelijk geven, als hij maar de gelegenheid kreeg, het haar uit te leggen. Maar het
zal wel goed komen, zei Aninga, en mr. Haan is natuurlijk commissaris der
koningin. Zelf had ik een doortastender eind verwacht, maar voorlopig bleven
er twee hoofdfunctionarissen op het provinciehuis" -

dat wil zeggen: Haan trad als waarnemend commissaris op maar van
Harinxma verscheen nog enkele maanden lang elke ochtend op het
provinciehuis waar hij zich overigens met de bestuurszaken niet bemoei-
de. Hij zat er verbitterd bij - verbitterd vooral jegens de illegaliteit. 'Ik
heb', schreef hij op 6 november '45 aan een ambtelijke relatie, 'boven-
gronds gestreden met open vizier maar zonder die strijd was het onder-
grondse verzet onmogelijk geweest. Dat verzet heeft trouwens op de
afloop van de oorlog niet de minste invloed uitgeoefend." Drie dagen
later werd hem bij koninklijk besluit eervolontslag verleend.

*

Wat wij hier over de burgemeesterszuivering te berichten hebben, willen
wij beperken tot de Achterhoek - in dit gedeelte van Gelderland waren
namelijk ten aanzien van de burgemeesters weinig voorzieningen ge-
troffen (dit kan mede gevolg zijn geweest van het feit dat gedeputeerde
van Koeverden niet wist dat hij tot waarnemend commissaris van de
koningin zou worden benoemd) en stond dus het Militair Gezag voor
de moeilijke, soms delicate taak, tot talrijke benoemingen over te gaan.
Welnu: het snel treffen van beslissingen was de Militaire Commissaris
van Gelderland, luitenant-kolonel ir. A. F. H. Blaauw (die als districts-

, P. Wybenga: 'Wat over mijn werk niet in mijn boeken staat' (r98r), p. r I (RvO).
2 Brief, 6 nov. r945, van P.A.V. van Harinxma thoe Slooten aan de oud-hoofdinge-
nieur van de waterstaat (a.v.).
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