
DE BURGEMEESTERS VAN DE ACHTERHOEK

vanzelf dat de man in zijn functie zou worden hersteld), verdeeldheid
ging openbaren: verdeeldheid tussen de illegale werkers en anderen,
soms ook binnen de illegaliteit. De jaren van de bezetting hadden
conflicten met zich gebracht, maar ook de eerste bevrijdingstijd kende
ze: heel wat minder benauwende, stellig, maar ze werden, zij het in een
geheel ander vlak, als reëel ervaren. Tastten zij de vreugde van de
bevrijding aan? Misschien bij sommigen. Ernstiger was in elk geval de
naast die vreugde levende bezorgdheid wat te geschieden stond met het
westen des lands, waar, dat was aan ieder bekend, bittere hongersnood
heerste.

En het Westen?

Eerder in dit hoofdstuk vermeldden wij dat Montgomery op 9 maart,
twee weken voordat zijn troepen de Rijn zouden oversteken, aan Crerar,
de bevelhebber van het Canadese Eerste Leger, had opgedragen om, zodra
de overtocht over de Rijn was gelukt, de Achterhoek te veroveren, de
IJsselover te steken alsmede de Rijn bij Arnhem (dat werd de Ijssel bij
Westervoort) en de Wehrmacht van het oostelijk deel van de Veluwe te
verjagen.

Hoe wanhopig op dat tijdstip de situatie in de provincies Noord-
Holland, Zuid-Holland en Utrecht was, stond, zoals uit ons vorige
hoofdstuk bleek, de Geallieerde oorlogsleiders en hoogste militaire be-
velhebbers helder voor ogen - Eisenhower evenwel en zijn chef-staf
Bedell Smith, alsook Montgomery, aarzelden in hoge mate om het tot
een Geallieerd offensief in West-Nederland te laten komen. De moei-
lijke strijd die in de herfst van '44 in de Betuwe en in West Zeeuws-
Vlaanderen was gevoerd, had aangetoond dat men tegen een vijand die
zich hardnekkig verdedigde, met tanks in polderland weinig kon uitrich-
ten; in de Betuwe was voorts gebleken welk voordeel de Wehrmacht kon
ontlenen aan het feit dat zij op het laatste moment dijken kon doorsteken.
Dat laatste was bij uitstek in het westen van Nederland mogelijk - trou-
wens (zie kaart XVIII op pag. 1441): grote gebieden waren daar al door
de Wehrmacht onder water gezet. De Grebbelinie was met inundaties
versterkt en hetzelfde gold voor de Duitse Hauptkampflinie die van
Amsterdam zuidwaarts liep tot aan de Merwede; bovendien was Am-
sterdam gedeeltelijk en Rotterdam geheel met stroken geïnundeerd
gebied omgeven. Omtrent al die inundaties hadden de spionagegroepen
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