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Duitsland stort ineen

In ons vorige hoofdstuk vermeldden wij dat Gerbrandy, toen hij eind
februari een bezoek bracht aan Eisenhowers chef-staf Bedell Smith, van
deze te horen kreeg dat de oorlog met Duitsland stellig tot in de zomer,
misschien wel tot in de herfst zou moeten worden voortgezet. Had Bedell
Smith, die aan de Nederlandse minister-president duidelijk wilde maken
dat het niet mogelijk was, een apart offensief ter bevrijding van zijn land
benoorden de grote rivieren in te zetten, zich extra pessimistisch uitge-
drukt? Bepaald niet. Mede gegeven het tekort aan reserves maakte het
Geallieerde hoofdkwartier zich in februari en maart grote zorgen over
de inspanning die nog nodig zou zijn om Duitsland volledig op de knieën
te krijgen: het Ardennen-offensiefhad aangetoond dat de Wehrmacht nog
steeds een geduchte tegenstander was, in februari hadden Canadezen en
Britten felle tegenstand ontmoet in het Rijnland en verder zuidelijk was
het aan de Amerikanen toen moeilijk gevallen om tot de Rijn door te
dringen. Niets wees er op dat Hitler, al werd nu ook zowel aan het
westelijk als aan het oostelijk front op Duitse bodem gevochten, van zins
was de strijd te staken. De Geallieerde Intelligence ging er integendeel van
uit dat een harde kern van Duitse nationaal-socialisten die strijd onder
alle omstandigheden zou voortzetten en het de Geallieerden nog bijzon-
der lastig zou maken. De Duitse propaganda had opgeroepen, achter het
front Z.g. Wehnvolf-groepen te vormen om de Geallieerde troepen te
bestrijden met sabotage- en guerrilla-acties - verwacht werd dat men,
naarmate men dieper in Duitsland doordrong, meer hinder van die
groepen zou ondervinden.

Daarnaast was er nog een andere vrees die bij het Geallieerde hoofd-
kwartier was gaan leven: dat Hitler zich met de laatste militaire eenheden
waarover hij uiteindelijk zou beschikken, zou terugtrekken in de Beierse
en Oostenrijkse Alpen en dat het geen geringe opgave zou vormen om
die Z.g.Alpenfestung die, naar men aannam, aan de betrekkelijk weinige
passen met kracht zou worden verdedigd, te bedwingen. De Intelligence-
afdeling van Shaef was Eisenhower en zijn onderbevelhebbers eind
'44-begin '45 o.m. op grond van berichten in de Zwitserse pers gaan
waarschuwen dat grote hoeveelheden wapens en andere militaire voor-
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