EEN ‘ALPENFESTUNG’ ?

tung omdat zij, zoals later in dit hoofdstuk zal blijken, een belangrijke
factor is geweest bij het bepalen van Eisenhowers strategie in april.

In diezelfde maand april evenwel, niet in de zomer, laat staan in de
herfst, kwam het einde van het Derde Rijk in zicht met een snelheid die
Eisenhower en verscheidenen van zijn bevelhebbers verraste.

Wij willen nu eerst de militaire ontwikkelingen schetsen die de
volledige ineenstorting van Duitsland inhielden.

Laatste offensieven

In februari en maart had het de Geallieerden grote moeite gekost om de
Rijn te naderen en ook de uitbreiding van het eerste bruggehoofd dat de
Amerikanen op de oostelijke oever konden vestigen (bij Remagen),
vergde veel inspanning. Verder noordelijk (zie kaart XIII op pag. 1169)
kwamen het Britse Tweede en het Amerikaanse Negende Leger op 23
en 24 maart met aanzienlijk minder moeite over de Rijn — nadien trok
het Britse Tweede Leger, met het Canadese Eerste op de linkerflank,
noord-, het Amerikaanse Negende Leger oostwaarts. Deelnemen aan de
omsingeling van het Ruhrgebied werd door Eisenhower als de eerste taak
van het Negende Leger gezien — hij ontnam het in een nieuw directief
aan Montgomery en plaatste het per 1 april weer onder Bradley met de
instructie erbij dat het, als het Ruhrgebied was veroverd, oostwaarts
moest oprukken in de richting van Saksen (niet noordoostwaarts, d.w.z.
niet in de richting van Berlijn). Montgomery protesteerde, niet voor het
eerst, tegen een besluit van de Geallieerde opperbevelhebber. Eisenhower
erkende in zijn antwoordtelegram (30 maart) dat hij Berlijn in zijn
jongste directief in het geheel niet had genoemd. ‘So far as I am concerned’,
seinde hij, ‘that place has become nothing but a geographical location; I have
never been interested in those. My purpose is to destroy the enemy forces and his
powers to resist.’

In januari was het Oppersilezische industriegebied door het Rode
Leger veroverd — nu moest, meende Eisenhower, het nog belangrijker
Ruhrgebied worden uitgeschakeld. Er werd een ring om gelegd door
twee Amerikaanse legers: het Negende en het Eerste. Daarmee was
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