DUITSLAND STORT INEEN

Duitsland werden aangetroffen, nauwelijks weerstand boden. Met name
in Beieren werd het oprukken van de Amerikanen minder vertraagd door
de Wehrmacht dan door de verkeersopstoppingen van Amerikaanse tanks
en militaire auto’s.

De verliezen die de Gealliecerden bij hun laatste offensief in Duitsland
leden, waren gering. Eén dag was er bijvoorbeeld, 23 april, waarop het
Amerikaanse Derde Leger dat toen al diep in Saksen stond, niet meer
dan drie gesneuvelden, zeven-en-dertig gewonden en vijf vermisten te
vermelden kreeg — het had daarentegen op die ene dag bijna negendui-~
zend Duitse militairen krijgsgevangen gemaakt. Cijfers als deze onder-
streepten dat de Welirmacht, voorzover zij de Geallieerden tegenover zich
had, haar strijdlust kwijt was (hoe Stalin dat interpreteerde, zullen wij
later in dit hoofdstuk uviteenzetten): elke Duitse militair vertrouwde dat
hij, als hij zich overgaf, behoorlijk zou worden behandeld — hij had er
geen angst voor, krijgsgevangene te worden.

Die angst leefde in hoge mate bij de Duitse militairen die Russen
tegenover zich hadden — de meesten hunner namen aan (terecht, zoals
later bleek) dat zij, zo hun leven in eerste instantie al werd gespaard, grote
kans liepen om ergens in de Sowjet-Unie te gronde te gaan.' Trouwens,
ook de Duitse burgerij maakte onderscheid tussen Geallieerden en Rus-
sen; veel Duitsers waren, nemen wij aan, verontwaardigd wegens de
mate waarin de Geallieerde zware bommenwerpers tot diep in april stad
na stad in puin gooiden, maar er was weinig angst voor wat Amerikanen
en Engelsen de gemiddelde Duitse burger zouden aandoen. Van de
Russen verwachtte men daarentegen een voortzetting van wat in de
gebieden ten oosten van de Oder en de Neisse was geschied: moordpar-
tijen, plunderingen en verkrachtingen op een enorme schaal.? Het was

! Geschat wordt dat in totaal ruim driemiljoenhonderdduizend Duitse militairen in
Russische krijgsgevangenschap zijn geraakt en dat van hen éénmiljoentweehonderd-
duizend zijn omgekomen. De periode van krijgsgevangenschap was het zwaarst voor
diegenen die het vroegst krijgsgevangene werden — zo zijn van de ruim honderd-
duizend Duitsers die eind ’42—begin 43 tijdens en na de Slag om Stalingrad in
Russische handen vielen, slechts zesduizend naar Duitsland teruggekeerd. 2 Ook
door Geallieerde troepen, althans door verscheidene Geallieerde militairen, is aan-
vankelijk naar hartelust geplunderd (eerder schreven wij al over de plunderingen in
het Rijnland bewesten de Rijn). Het viel bevrijde gevangenen van de Royal Air Force
op dat de militairen van Geallieerde tankeenheden zich geen tijd gunden om te
plunderen maar, schrijft Aidan Crawley in zijn Escape from Germany. A history of
RAF-escapes during the war (1956), ‘the infantry took a different view. They looted houses,
taking wine and whatever else they wanted, and they stripped men and women of their watches
and jewels as they met them on the road.’ (p. 282)
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