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vonden (ook daarop komen wij nog terug), liet de Duitse bevelhebber
van de in Noord-Italië staande Heeresgruppe C, Generaloberst H. G. von
Vietinghoff, op 29 april in Alexanders hoofdkwartier een overeenkomst
ondertekenen waarmee hij zich en alle militairen die onder hem dienden
(bijna één miljoen man), onvoorwaardelijk overgaf. Diezelfde dag wer-
den in Milaan de lijken opgehangen van Mussolini en zijn laatste
maîtresse; de Duce had getracht, vermomd naar Zwitserland te ontkomen
maar was daags tevoren bij het Comomeer door Italiaanse partisanen die
hem hadden ontdekt, samen met zijn vriendin doodgeschoten.

Op de zoste april (de dag waarop de Russen in het centrum van Berlijn
doordrongen) nam Hitler zijn laatste politieke besluiten: hij dicteerde
een persoonlijk en een politiek testament (in dat tweede stuk verweet hij
het Duitse volk, hem in onvoldoende mate te hebben gevolgd, en wekte
hij het op, de strijd voort te zetten tegen het Jodendom dat hij nog steeds
als de bron van alle kwaad op aarde beschouwde); voorts benoemde hij
Doenitz tot zijn opvolger als Reichspräsident, Goebbels tot zijn opvolger
als Reichskanzler; ook benoemde hij een aantal nieuwe ministers, onder
wie Seyss-Inquart die als opvolger van von Ribbentrop Reichsaussenmi-
nister werd (en daarmee een lang gekoesterde droom in vervulling zag
gaan); tenslotte trad hij in het huwelijk met Eva Braun die vele jaren
lang zijn vriendin was geweest, en gaf hij opdracht, zijn lijk en het hare
te verbranden als zij zelfmoord hadden gepleegd.

Tot die zelfmoord kwam het op de joste.
Daags daarna, I mei, werd een Russische eis tot onvoorwaardelijke

overgave afgeslagen door de twee hoogste paladijnen van de Nazipartij
die in Hitlers onmiddellijke nabijheid waren gebleven: Goebbels en
Bormann. Goebbels pleegde daarna zelfmoord met zijn gehele gezin,
Bormann vond naar alle waarschijnlijkheid de dood toen hij uit het
centrum van Berlijn trachtte te ontkomen. Op 2 mei evenwel deed de
Befehlshaber des Verteidigungsbereichs Berlin, General der Artillerie H. Weid-
ling, de Russen weten dat hij bereid was, zich met al zijn troepen
onvoorwaardelijk over te geven - 's middags om drie uur werd het 'staakt
het vuren' gelast. Niet alle Duitse troepen volgden onmiddellijk dat bevel
op, maar toen's avonds het duister vielover de op talloze plaatsen
brandende stad, was de strijd ten einde en was heel Berlijn in Russische
handen.

Het formele einde van het Derde Rijk liet toen nog enkele dagen op
zich wachten: op 2 mei capituleerde in Zuidoost-Duitsland de geïsoleerde
Heeresgruppe Südwest, op vrijdag 4 mei nam Held Marshal Montgomery
in zijn hoofdkwartier op de Lüneburger heide de capitulatie van alle
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