
DUITSLAND STORT INEEN

Wij zijn in het voorafgaande kort geweest. Wij hebben niet méér willen
bieden dan een beknopt overzicht van de laatste offensieven van Geal-
lieerde en Russische zijde en van de daaruit voortvloeiende capitulaties
van de Duitse legergroepen en legers en van Duitsland-zelf. Wij hebben
er niet naar gestreefd, een beeld te geven van wat zich in Duitsland heeft
afgespeeld in de weken die verliepen tussen de overtocht van de Geal-
lieerde troepen over de Rijn en het einde van de gevechten: dat is Duitse,
niet Nederlandse geschiedenis; Duitse geschiedenis van een steeds cha-
otischer periode waarin overwinnende legers diep in Gross-Deutschland
(Duitsland en Oostenrijk) doordrongen, stad na stad nog getroffen werd
door de mokerslagen van zware Geallieerde bombardementen, miljoe-
nen Duitse burgers op de vlucht waren voor het oorlogsgeweld en in het
bijzonder voor het naderende Rode Leger, talloze anderen, ter plekke
blijvend, witte textielgoederen (onderbroeken, onderjurken, handdoe-
ken, lakens) uit de ramen lieten hangen ten teken van overgave, de Duitse
overheidsadministratie in het honderd liep en de voedselvoorziening van
de grote steden tot stilstand kwam. Welnu, in dat zieltogend land be-
vonden zich grote groepen Nederlanders en op hun lotgevallen in de
allerlaatste fase van de Tweede Wereldoorlog dienen wij dieper in te
gaan.

Nederlandse dwangarbeiders

Over de lotgevallen van de misschien driehonderdduizend Nederlandse
arbeiders die zich kris-kras verspreid in Gross-Deutschland bevonden, is
maar heel weinig bekend. Er moet zich te hunnen aanzien een grote
variatie hebben voorgedaan: zij die in de steden tewerk waren gesteld,
zullen het door de voedselschaarste, veelalook door de bombardementen
en beschietingen moeilijk hebben gehad en onder diegenen die zich in
landelijke streken bevonden, zullen wel velen zijn geweest bij wie die
moeilijkheden beperkt bleven of zich zelfs in het geheel niet voordeden.
In allen leefde slechts één drang: terug naar Nederland! Met welke
problemen die terugkeer gepaard ging, zullen wij in deel 12 beschrijven
- hier willen wij slechts vermelden dat de vreugde dat het einde van de
oorlog en daarmee ook dat van de feitelijke dwangarbeid was gekomen,
bij menigeen gepaard ging met het verlangen zich onmiddellijk schade-
loos te stellen voor alles wat men had moeten doorstaan. Dat verlangen
leefde bij de dwangarbeiders uit alle Europese landen die zich in april-


