
PLUNDERINGEN

mei '45 ten getale van misschien wel zes miljoen (onder hen meer dan
twee miljoen Russen en een miljoen Polen) in Gross-Deutschland bevon-
den. Er werd op gigantische schaal geplunderd.

Zo kreeg eind april een Nederlandse arbeider die in '43 in de buurt
van Berlijn bij het Uja-fllmbedrijf tewerk was gesteld, onmiddellijk na
de komst van de Russen van een Noorse Uja-directeur, 'die', schreef hij,
'meteen de Noorse kleuren opgestoken heeft', I

'glimlachend de raad, eens bij de [nabije]locomotievenfabriek te gaan kijken.
Wij gaan er heen en bemerken nu voor het eerst dat het kantoorgebouw van

de fabriek één groot levensmiddelen-magazijn is. Honderden buitenlanders, van
alle nationaliteiten, met banden om de arm in de kleuren van hun land, zijn
geestdriftig bezig, het magazijn te plunderen. Maar ook Duitse vrouwen en
kinderen slepen met zakken, bussen, flessen en vaten De Russische Panzer-
bemanningen zitten onder de bomen langs de straat glimlachend toe te kijken .

. .. Wij laten ons in de stroom mee naar binnen nemen en klimmen de trap
op. Wij glijden uit over miljoenen erwten en bonen en waden letterlijk door de
slaolie die uit de gebroken flessen is gelopen. Zure haring zwemt in kostelijk
witmeel op de grond.' 2

Belast en beladen keerde deze bevrijde Nederlander van zijn expeditie
terug.

In Zollhaus bij Neurenberg begon een groep Nederlanders, op 10

november '44 opgepakt in Rotterdam-Blijdorp en tewerkgesteld bij de
Reichsbahn, op IS april, vijf dagen voor de komst van het Amerikaanse
Zevende Leger, aan

'een grandioze plundertocht op alles wat bruikbaar is, en alle volgende dagen tot
aan de bevrijding en nog even daarna zullen in het teken staan van het 'organi-
seren' waaraan iedereen meedoet: Polen, Fransen, Belgen, Italianen en Hollan-
ders, maar waarin de Hollanders toch hun meesterschap bewijzen.

De eerste dag gaat het nogal een beetje rommelig toe ... , want er zijn nog
enkele SS-mannen met wapenen, die de roof trachten te verhinderen ... De buit

I Millenaar, de Nederlandse ambtenaar die, aan de Zweedse legatie toegevoegd, in
Berlijn zoveel mogelijk hulp gaf aan daar wonende en werkende Nederlanders, had
bevorderddat door die legatie begin '45 ca. IO 000 in het Russisch gestelde verklaringen
waren afgegeven, inhoudend dat de betrokkene bij het Zweedse gezantschap goed
bekend stond; voorts was een onbekend aantal in het Russisch gestelde aanplakbil-
jetten verstrekt ter bescherming van Nederlandse eigendommen. 2 Kees de B.: Ik
werkte in Duitsland. Enkele vrolijke en smartelijke herinneringen van een gedeporteerde
Nederlander (z.j.), P.27.
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