PLUNDERINGEN

de weken waarin het Duitse Rijk ineenstortte, voor alle gevangenen
gepaard gingen met intense spanningen en voor de meeste gevangenen
in de concentratickampen bovendien met ongeévenaarde verschrikkin-
gen.

Nederlandse krijgsgevangenen

Voor de Nederlandse krijgsgevangenen was de situatie waarin zij zich
bevonden, van september 44 af moeilijker geworden dan die van de
overige krijgsgevangenen, Russen en Italianen uitgezonderd. Wij hebben
in ons deel 8 vier groepen Nederlandse krijgsgevangenen onderscheiden,
van wie twee al sinds de zomer van 40 opgesloten waren: de z.g.
generaalsgroep en de groep van enkele tientallen officieren die geweigerd
hadden, de bezetter gehoorzaamheid te beloven en deswege in cerste
instantie in Colditz (zie kaart XIV op pag. 1180) waren opgesloten. Dan
was (derde groep) in mei ’42 vrijwel het gehele beroepskader (ruim
tweeduizend officieren) onverhoeds weggevoerd, en weggevoerd waren
tenslotte (vierde groep) in de tweede helft van 43 van de lagere beroeps-
militairen en van alle reservisten die zich toen hadden moeten aanmel-
den, ca. vijfhonderdvijftig reserve-officieren en ca. tienduizend lagere
beroepsmilitairen en reserve-onderofficieren en minderen. Al die groe-
pen waren in september '44 kleiner geworden doordat leden ervan waren
overleden dan wel wegens ziekte of om andere redenen verlof hadden
gekregen, naar bezet Nederland terug te keren; ook was een aantal
ontsnapt.

De generaalsgroep, tot vijf generaals geslonken, was in de laatste
oorlogswinter opgesloten in de vesting Konigstein; ze is er bevrijd door
de Russen.

De z.g. Colditzgroep was in juni '43 toegevoegd aan vrijwel de gehele
rest van het beroepskader die toen in Stanislau, diep in het General-
gouvernement, opgesloten was; de twee groepen (daarbij eigenlijk nog een
aparte groep: de reserve-officieren die zich voor het beroepskader hadden
opgegeven en die in maart ’43 naar Stanislau waren weggevoerd) waren
in januari '44 overgebracht naar Neu-Brandenburg dat ten noorden van
Berlijn ligt. Uit die groepen waren in mei ‘44 ruim driehonderdvijftig
hogere officieren overgebracht naar-een oud kasteel in Tittmoning, in het
zuidoosten van Beieren, waar een aantal onderofficieren en soldaten als
ordonnansen en oppassers aan hen was toegevoegd. Daarentegen was de
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