POSITIE DER NEDERLANDSE KRIJGSGEVANGENEN

oktober '44 daterende opgave van het Oberkommando der Wehrmacht'
telden die groepen in die tijd nog bijna achtduizend militairen, van wie
betrekkelijk grote aantallen opgesloten zaten op diverse plaatsen in Sak-
sen (in Torgau, Miihlberg, Kohnstein, Oschatz en Hartmannsdorf bij
elkaar bijna vierduizend), daarnaast ca. vijftienhonderd in Briix (het
Tsjechische Most) in het Sudetengebied, bijna zeshonderdvijftig in Fal-
lingbostel (bij Hamburg), bijna vijfhonderd in Altengrabow (bij Maag-
denburg) en meer dan achthonderdvijftig in Ludwigsburg (bij Stuttgart)
— de overigen zaten in kleinere aantallen in andere kampen die wij niet
met name zullen noemen.

Al deze Nederlandse krijgsgevangenen hadden er recht op, regelmatig
pakketten te ontvangen: pakketten met levensmiddelen, tabakswaren,
geneesmiddelen, kleding, schoeisel. Die pakketten waren hun uit bezet
gebied toegezonden door of via het Nederlandse Rode Kruis en uit de
Geallieerde ¢.q. neutrale landen door het (in hoofdstuk 10 genoemde)
London Committee of the Netherlands Red Cross Society. Het Nederlandse
Rode Kruis had met grote regelmaat voor die zendingen zorggedragen
—ze vielen weg als gevolg van de Spoorwegstaking. Het London Committee
had geen ‘eigen’ pakketten verzonden maar pakketten van het Engelse,
Amerikaanse en Argentijnse Rode Kruis. Het had daarbij niet kunnen
bereiken dat de Nederlandse krijgsgevangenen evenals de Engelse en
Amerikaanse één pakket per week ontvingen — pas prinses Juliana wist
in de herfst van 44 die discriminatie opgeheven te krijgen. Nadien
werden per maand door het London Committee ca. 40000 pakketten
geéxpedieerd naar Genéve van waaruit het Internationale Rode Kruis
voor de verdere verzending zorg diende te dragen. Slechts een klein deel
van die grote zendingen heeft de krijgsgevangenen bereikt en dan,
voorzover bekend, louter de gevangenen in Kénigstein, Neu-Branden-
burg en Tittmoning — bergen pakketten stapelden zich op in Lissabon en
in verschillende Middellandse Zee-havens. Daar kwam nog bij dat het
London Commilttee traag was geweest met het verzenden van kleding,
schoeisel en huishoudelijke artikelen — dat alles werd pas in grote
hoeveelheden verstuurd toen alle transporten naar en in Duitsland grote
moeilijkheden ondervonden. Gevolg was dat de Nederlandse krijgsge-
vangenen, en dan vooral de in ’43 weggevoerde groepen, er in de laatste
oorlogswinter in vergelijking met de meeste gevangenen van andere
nationaliteit, slecht voorstonden: ze hadden geen reserves aan pakketten
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