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kunnen opbouwen, ze ontvingen geen of te weinig nieuwe pakketten en
ze hadden een schrijnend tekort aan goede kleding, stevige schoenen en
artikelen als scheergerei, knopen, naalden, handdoeken, tandenborstels,
tandpasta, zeep, enz. enz.

Een initiatief om in die situatie verbetering te brengen werd genomen
niet in Londen maar in Stockholm: formalistische bezwaren van het
London Committee ten spijt, trachtte de Nederlandse Repatriëringsdienst
in de Zweedse hoofdstad (die zich ook moeite gaf, pakketten aan gevan-
genen en gedeporteerden in de concentratiekampen toe te sturen) te
bereiken dat het Zweedse Rode Kruis met regelmaat voedselpakketten
zou toezenden aan de Nederlandse krijgsgevangenen. De eerste 8000

pakketten gingen in januari '45 onderweg, de tweede 8000 eind maart.
Als die pakketten zijn aangekomen (dat lijkt ons voor de tweede zending
onwaarschijnlijk), dan zou zulks betekenen dat de Nederlandse krijgs-
gevangenen van september '44 tot april '45 uit Zweden welgeteld twee
pakketten hebben ontvangen. Dat was veel te weinig.

Ds. A. T.W. de Kluis, een van de geestelijke verzorgers in het kamp
te Mühlberg, waar zich ca. dertienhonderd Nederlandse gevangenen
bevonden, beschreef de situatie in november' 44 aldus:

'De toestand is ... zeer gespannen. De voedselpositie is in één woord treurig.
Tenminste voor bepaalde groepen. De Engelsen hebben geen krimp. Elke maan-
dagochtend gaan ze barak voor barak in marstempo hun wekelijkse pakket halen
en komen in de beste stemming terug. Geen wonder! Wij hebben het nakijken.
Voor ons komt er niets. De Spoorwegstaking in Nederland is oorzaak dat we van
thuis niets meer krijgen ... Een suikerbiet is een lekkernij. Een stuk rauwe
koolraap eveneens. De honger krijgt ons in z'n greep ... Verschillende onderof-
ficieren, waaronder enige die het speldje MWO dragen 1, hebben zich opgegeven
voor de arbeidscommando's. Na het felle verzet dat hun de reis naar Polen
bezorgde", doen ze het nu vrijwillig Genève helpt niet. Van de Nederlandse
regering in Londen horen ze niets Ze voelen zich van iedereen verlaten ...
Daar komt bij dat alleen wij, de Russen en de Italianen er zo erg aan toe zijn.
Met de anderen schikt het wel, behalve het gebrek aan brandstof waarmee iedere
nationaliteit te kampen heeft ... Wij zijn de bedelaars, de landlopers van het
kamp."

1 Militaire Willemsorde. 2 Bijna honderd onderofficieren die met volharding ge-
weigerd hadden, werk te verrichten dat in de Conventie van Genève was verboden,
waren begin '44 naar een strafkamp ten oosten van Krakau overgebracht; deze groep
was in augustus '44 weer naar Mühlberg getransporteerd. ' A.T. W. de Kluis: De
pastorie van Mühlberg (z.j.), p. 204-05, 220-21.
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