
'WIJ ZIJN DE BEDELAARS'

Zo was, gelijk gezegd, de situatie in Mühlberg in november '44 - zij
is daar en in de overige kampen in de maanden die volgden, alleen maar
slechter geworden. Men leed er vooralook (ds. de Kluis maakte er al
melding van) onder de koude (brandstof werd van november '44 af niet
meer ter beschikking gesteld) en de dagelijkse rantsoenen werden steeds
kleiner. In het grote kamp te Mühlberg, waar zich tenslotte in totaal
ongeveer dertigduizend krijgsgevangenen bevonden (onder hen dertien-
duizend Russen eh tienduizend Engelsen en Amerikanen), vielen boven-
dien in maart de electriciteits- en de drinkwatervoorziening uit - nadien
moesten de dertigduizend gevangenen zich met drie handpompen zien
te redden.

Hoop putte men uit het verloop van de oorlog. Gevangenen die buiten
de kampen tewerkgesteld waren, vernamen in de regel wel hoe de strijd
zich ontwikkelde en in de meeste, misschien wel in alle karnpen beschikte
men over een of meer clandestiene radiotoestellen. Door die radio's
vernam men dat generaal Eisenhower alle krijgsgevangenen instructie
had gegeven, na de bevrijding niet eigener beweging weg te trekken
maar ter plaatse te blijven in afwachting van een ordelijke repatriëring.

*

De Nederlandse krijgsgevangenen in het westen en zuiden van Duitsland
werden (zie kaart XIV op pag. r r so) door Engelse c.q. Amerikaanse
troepen bevrijd, de krijgsgevangenen in Neu-Brandenburg (van wie
sommigen bevreesd waren geweest dat zij op het laatst door SS'ers
zouden worden geliquideerd') en in Saksen door Russische. De Russen
bereikten het grote kamp te Mühlberg op 23 april. 'Russische ruiters op
kleine paarden', schreef ds. de Kluis,

'reden door de kampstraat Niemand weet wat er precies aan de hand is, behalve
dat de Duitsers weg zijn Van een normale overdracht is geen sprake. Iedereen
vraagt: waar zijn de Engelsen? waar zijn de Amerikanen? Er zijn geen Engelse
soldaten, er zijn geen Amerikanen, er zijn alleen Russen! Het geeft ons allemaal
na de eerste opwinding een gevoel van teleurstelling.' 2

1 Een grote groep had besloten, tot het laatst toe weerstand te bieden: men had
pnmitieve slagwapens vervaardigd en zich bekwaamd in het judo. 2 A. T. W. de
Kluis: De pastorie van Miihlberg, p. 248.


