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Alle gevangenen kregen van de Russen verlof, zich buiten het kamp
te begeven.

'Het brandschatten der omliggende dorpen begint ... Men gaat regelrecht naar
de boerderijen en huizen en rooft - rooft zonder einde.' Hier was niet alleen
een menselijk begeren, de honger te stillen. Hier was de drift tot bezit van de
bezitlozen. Vlees, eieren, meel, kippen, worsten. Een heel varken. Radio's, fietsen,
karretjes, vrouwenmantels, linnengoed ... Ieder (deed) wat goed was in zijn ogen
en in die dagen leek het soms, alsof het kwaad niet meer bestond.' 2

Het kamp bij Neu-Brandenburg werd door de Russen bevrijd op 28
april. Enkele dagen tevoren had de Duitse kampleiding geëist dat de
krijgsgevangenen te voet westwaarts zouden trekken - dat was gewei-
gerd. Dat de bevrijding met grote vreugde werd begroet, spreekt vanzelf,
maar op die vreugde volgde teleurstelling: dag na dag, week na week
verstreek en men merkte niets van enige repatriëring. Meer hierover,
gelijk vermeld, in deel I2.

Nederlanders in tuchthuizen

Zojuist schreven wij dat bij een deel van de krijgsgevangenen in Neu-
Brandenburg de vrees was gaan leven dat de SS hen onmiddellijk voor
de bevrijding zou trachten te liquideren - diezelfde vrees leefde bij
menigeen onder de Nederlanders die in tuchthui.zen in Duitsland opge-
sloten waren. Wat de krijgsgevangenen betrof, was die vrees ongefun-
deerd (er blijkt uit geen enkel stuk dat enige Duitse instantie plannen in

, Het stadje Mühlberg ligt op de oostelijke oever van de Elbe en een groot deel van
de Duitse burgerij was westwaarts gevlucht, zodat veel huizen verlaten waren. Er werd
ook druk geplunderd door burgers die in Mühlberg waren gebleven. Daar hadden
overigens verscheidene gezinnen zelfmoord gepleegd. 'Beter dood dan onder de
Russen te moeten leven, was hun gedachte', zo schreef een Nederlandse krijgsgevan-
gene in aan zijn dagboek toegevoegde 'Nabeschouwingen'. 'En dan de daden tegen-
over de vrouwen en meisjes, honderden zijn verkracht geworden door de Russen,
zelfs oude vrouwen van 70 jaar bijv. deelden in dat lot ... Wij hebben op de vele
tochten buiten het kamp, en er waren behoorlijke afstanden bij, nooit last gehad van
de Russen, maar zijn steeds vriendelijk door hen ontvangen ... Op het laatst moest
je wel oppassen, want zij hadden de lelijke gewoonte, je ring en horloge te vragen.'
(M. de Zee: 'Dagboek', p. 221 (Doe 11-390B, a-23» 2 A. T. W. de Kluis: De pastorie
van Miihlberg, p. 249, 251.


