OPDRACHT TOT MOORD

Die eerste ca. vijf-en-twintighonderd veroordeelden waren lang niet
allen illegale werkers (er bevonden zich onder hen bijvoorbeeld talrijke
zwarthandelaren en clandestiene slachters) en wij nemen aan dat de
tweede groep van vier- tot zesduizend Nederlanders in hoofdzaak heeft
bestaan uit personen die wegens commune misdrijven waren veroor-
deeld.

Omtrent het Jot in de laatste oorlogswinter van de leden van de tweede
groep is niets bekend; wij veronderstellen dat de betrokkenen het moei-
lijk, misschien wel heel moeilijk hebben gehad: de rantsocnen in de
Duitse tuchthuizen en gevangenissen waren steeds krap geweest — ze
werden van de herfst van ’44 af nog krapper, het Duitse gevangenisper-
soneel werd corrupter en ging met steeds meer willekeur optreden, er
was geen postverbinding meer met Nederland en er moet veel angst zijn
geleden wanneer er in de nabijheid van de detentie-oorden zware
bombardementen plaatsvonden of granaten insloegen. Of de bevrijding
van deze, over heel Duitsland verspreide groep gevangenen, nog met
specifieke problemen is gepaard gegaan, weten wij niet.

Meer is bekend over de eerste groep gevangenen, t.w. diegenen die,
na hun veroordeling in Nederland, naar Duitsland waren overgebracht:
vrouwen (zie kaart XV op pag. 1188) naar de gevangenissen in Kleef en
Anrath, mannen hoofdzakelijk naar de tuchthuizen in Hameln, Littring-
hausen, Rheinbach en Siegburg. Uit Nederland vonden de laatste trans-
porten van dien aard plaats op 6 september 44, daags na Dolle Dinsdag
dus: de gevangenen uit de Deutsche Untersuchungs- und Strafgefangnis te
Utrecht werden toen overgebracht naar een Straflager van de Duitse
justitie bij Darmstadt en de gevangenen uit de Kriegswehrmachigefangnis
te Utrecht via de gevangenis te Anrath naar de tuchthuizen te Littring-
hausen en Ziegenhain. Tot die groep gevangenen uit de Kriegswehrmachi-
gefdngnis behoorden de geheime agent J. Griin (eind ’43 door SOE naar
bezet gebied gezonden om contact te leggen met de illegale pers) en
enkele tientallen illegale werkers, van wie velen werkzaam waren ge-
weest op de sector van de ‘pilotenhulp’ en op die van de spionage, dat
laatste vooral in het verband van de groep-‘Zwaantje’ (de spionage- en
verbindingsgroep die onder leiding van de Delfzijlse arts A. L. Oosterhuis
van juni ’42 tot juli 43 de clandestiene verbinding met Stockholm had
onderhouden: de ‘Zweedse Weg’). In de verwarring nu die omstreeks
Dolle Dinsdag heerste, was in Utrecht verzuimd, met die laatste groep
gevangenen hun dossiers mee te geven — de Transportfiihrer had alleen
een lijst met namen bij zich. Dat drong in Anrath tot Griin door die
onmiddellijk zei dat hij als eenvoudig burger preventief was opgepakt,

1187



