DUITSLAND STORT INEEN

kaanse militairen (van het Derde Leger) ter plaatse. “Wat zijn ze machtig’,
aldus Schortinghuis’ eerste reactie, ‘en vooral, wat lachen die kerels.
't Zijn mensen zoals wij vroeger waren en nu nog zijn. 't Zijn onze
bondgenoten, 't zijn vrienden, 't zijn onze mede-overwinnaars! God,
eindelijk weer eens mensen!”

Men ziet: met betrekking tot deze groep van vierhonderd gevangenen
werden op het allerlaatst de uit eind januari daterende instructies niet
opgevolgd. Dit is ook niet geschied met betrekking tot de groep uit
Ziegenhain. Deze werd, met daaronder ruim dertig Nederlandse gevan-
genen, eind maart per trein naar een ander, in Holstein gelegen tuchthuis
overgebracht (een reis die negen dagen duurde) en vandaar midden april
naar een gevangenis in Mecklenburg getransporteerd waaruit de groep
op 3 mei door het Rode Leger werd bevrijd.

Wat is elders geschied?

Er is, voorzover ons bekend (maar onze gegevens zijn onvolledig),
één tuchthuis geweest waar de instructies tot liquidatie vrijwel volledig
zijn opgevolgd: Sonnenburg (dit lag ter hoogte van Berlijn ca. 15 km
beoosten de Oder) en er waren drie tuchthuizen waar Nederlandse
gevangenen bijna geéxecuteerd zijn: Liittringhausen, Siegburg en Lands-
berg (in Beieren).

In Sonnenburg werden bij het naderen van het Rode Leger meer dan
achthonderd van de duizend gevangenen in de nacht van 30 op 31 januari
doodgeschoten door een door de Gestapo samengesteld executiecom-
mando; onder de slachtoffers bevonden zich ruim vijf-en-tachtig Ne-
derlanders, sommigen politieke-, anderen niet-politieke gevangenen.?

In Liittringhausen kwam, toen de Amerikaanse legers in het Ruhrge-
bied doordrongen, de Gestapo alle politieke gevangenen, omstreeks
vierhonderd, opeisen. De directeur had, wetende dat dit kon geschieden,
tevoren een aantal sinds "33 gevangen zittende Duitse communisten naar
een afgelegen Aussenkommando gestuurd onder bewaking van een Luxem-
burgse Wachtmeister van wie hij wist dat hij hun geen haar zou krenken.
Toen nu de Gestapo bij het tuchthuis verscheen, had de directeur, een
zekere dr. Engelhardt, zich tegen de inwilliging van haar eis verzet. ‘De
onderhandelingen’, aldus een van de Nederlandse gevangenen, Eduard
Veterman (een van de eerste vervalsers van persoonsbewijzen),

‘duurden twee dagen en een volle nacht daartussen. Men had tenslotte genoegen

' Av, p. 16. 2 Vermelding verdient dat in een in die streek gelegen Arbeitserzie-
hungslager een barak met zeventig zieken bij de evacuatie in brand werd gestoken.
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